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Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; 
niet zoals de wereld die geeft, geef Ik 
die u. Laat uw hart niet in beroering 

raken en niet bevreesd worden.
Johannes 14:27

ONZE MISSIE
Is dat de Sabbatwachter je op weg kan 
helpen je voor te bereiden op de komst 

van Jezus Christus.

Wij hopen dat de diversiteit van de  
artikelen en de thema’s, jou dichterbij 
God brengt die zoveel van je houdt en 
die een band met jou wil opbouwen.
Al de waarheid vind je bij Hem. Wij 

wensen jou Gods zegen en veel  
studie- en leesplezier.
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“In vrede zal ik gaan liggen en weldra 
slapen, want U alleen, HEERE , doet mij 
veilig wonen.” Psalm 4:9

De wereld om ons heen is onrustig. Er 
is oorlog in Europa. De westerse wereld 
die zo veilig leek, vraagt zich af hoe lang 
er nog vrede blijft. Terwijl men vrede wil 
koesteren, zwelt de roep aan om meer 
wapens, munitie en materieel. De logi-
ca van de wereld is dat vrede alleen kan 
worden bewaard als er aanzienlijk wordt 
geïnvesteerd in oorlogmachines. 

God heeft een ander plan met ons. Ter-
wijl Hij onze aandacht richt op de strijd 
in ons leven die er echt toe doet, verlegt 
hij onze zinnen naar een komende wereld 
waarin er echte vrede zal zijn. Een wereld 
waarin volgens de profeet Micha (4:3) 
zwaarden zijn omgesmeed tot ploeg-
scharen en speren tot snoeimessen. Een 
wereld waarin er nooit meer oorlog zal 
zijn. Dat is het onderwerp van deze Sab-
batwachter.

Wij bidden dat de artikelen van deze edi-
tie een verrijking mogen zijn van jouw 
geestelijk leven, dat ze jou mogen hel-
pen om Gods ware vrede te vinden.

De Lectuur- en Mediacommissie 

LMC
Bericht van de
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Heb jij in jouw levenswandel behoefte aan extra ondersteuning of 
studie? Dan staan onze arbeiders klaar om jou te helpen. Neem con-
tact op met het zendingshuis Rehoboth. Onze contactinformatie is te 

vinden op pagina 35.
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Christelijk pacifisme
HET STANDPUNT VAN DE VROEG 

CHRISTELIJKE GEMEENTE 
Door: Jonathan Rekker

Inleiding

Pacifisme is het streven naar 
vrede en het bestrijden van 
oorlog en geweld, om welke 

reden dan ook. Voor een pacifist bestaat 
er geen enkele goede reden waarom een 
mens een conflict met geweld zou oplossen. Hij 
of zij weigert dan ook om een wapen te gebruiken 
dat bedoeld is om andere mensen te doden. 
 
Als je iemand op straat zou vragen wanneer hij 
denkt dat het pacifisme als wereldbeschouwelijke 
stroming is ontstaan, is er een grote kans dat hij zelf 
terugdenkt aan de protesten tegen kernwapens 
en het militairisme tijdens de Koude Oorlog. 
Vanaf de jaren ’60 waren er wereldwijd miljoenen 
jonge mensen die zich keerden tegen de oorlog 
in Vietnam, de proliferatie van kernwapens en 
de straat op gingen om dat duidelijk te maken. 
In Nederland bereikte het atoompacifisme zijn 
hoogtepunt in de jaren ’80, toen tijdens de 
antikernwapendemonstraties op het Museumplein 
honderdduizenden mensen uit alle lagen van 
de bevolking hun stem lieten horen. Maar het 
pacifisme, als een massale stroming tegen oorlog 
en geweld, is veel ouder en gaat veel verder 
terug dan de gouden jaren van flowerpower.  
 
Wie de conservatieve christenen in Amerika hoort 
spreken over “God, Guns and Country”, of de 
SGP hoort bepleiten dat Nederland écht méér 
moet investeren in defensie, zou waarschijnlijk 
verrast zijn om te horen dat de vroege christenen 
in grote mate pacifistisch waren. Dit artikel vormt 
een korte kennismaking met het standpunt van 
de vroege gemeente over oorlog, geweld en 
pacifisme. Ik bespreek de visie over oorlog 
en geweld van een aantal vooraanstaande 
‘kerkvaders’: gezaghebbende leiders en denkers 
van de vroege christenen. Daarbij laat ik ze zoveel 
mogelijk zelf aan het woord. Hoewel hun werken 
niet zijn geïnspireerd en dus in geen enkel opzicht 
de Bijbel kunnen vervangen, geven de citaten van 
Justinus de Martelaar, Origenes en Tertullianus 

een betrouwbaar beeld over hoe 
de vroege christenen aankeken 
tegen oorlog en militaire 
dienst. Hun werken zijn ook nog 
steeds gezaghebbend in met name 
katholieke kringen, maar ook onder veel 
protestanten. Uit deze werken blijkt echter 
dat anders dan de moderne katholieken en 
protestanten, de vroege gemeente radicaal voor 
vrede was en geweld en oorlog op welke grond 
dan ook afzwoer.

Justinus de Martelaar – 
Christenen zijn ambassadeurs 

van vrede

Een van de eerste verwijzingen naar het 
standpunt van de post-apostolische vroege 
gemeente over oorlog en geweld is afkomstig 
van Justinus de Martelaar (± 100-165 n.Chr.). Hij 
was geboren in Flavia Neapolis, een bekende 
stad in Samaria die vroeger bekendstond als 
Sichem en tegenwoordig Nablus heet. Zijn vader 
en grootvader waren waarschijnlijk Romeinse 
staatsburgers, waardoor ook Justinus aanspraak 
kon maken op de voorrechten van het Romeinse 
burgerschap. 

Justinus genoot voor zijn tijd een goede 
opleiding. Voorafgaand aan zijn bekering tot 
het Christelijke geloof had hij gestudeerd in de 
scholen van de filosofen, op zoek naar kennis die 
de verlangens van zijn ziel konden bevredigen. 

GESCHIEDENIS
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Toen hij zag hoe gemartelde Christenen zonder 
angst de dood trotseerden, was hij diep onder 
de indruk van hun onwankelbare geloof. Hij 
bekeerde zich tot het christendom en koos voor 
een leven als evangelist. Niet langer verspreidde 
hij de filosofieën van Plato en Aristoteles, maar 
het evangelie als de enige ware en zekere leer, de 
enige weg tot verlossing. De laatste periode van 
zijn leven bracht hij door in Rome. Daar spanden 
de vijanden van het christelijke geloof tegen 
hem samen. In het jaar 165 na Christus werd hij 
op grond van hun aanklachten in Rome ter dood 
veroordeeld. Om die reden staat hij bekend als 
‘Justinus de Martelaar’.1 

De werken van Justinus worden over het algemeen 
gezien als een van de belangrijkste bronnen over 
de Christelijke gemeente in de tweede eeuw na 
Christus en hebben daarom gezag in zowel de 
katholieke als protestantse tradities.2 Het oudste 
werk dat van hem is overgeleverd is een Apologie 
gericht aan keizer Antoninus Pius (86-161 n.Chr.). 
In deze eerste Apologie verdedigde Justinus het 
christendom tegen allerlei beschuldigingen van 
haar vijanden. Die beschuldigingen kwamen er 
kortgezegd op neer dat christenen domme burgers 
zouden zijn, die met hun broers en zussen zouden 
trouwen – ze verwezen immers naar elkaar als 
‘broeders’ en ‘zusters’ – en bij hun samenkomsten 
mensenvlees en mensenbloed zouden drinken – 
een beschuldiging die voortkwam uit een verkeerd 
begrip van het sacrament van het Avondmaal. 
Bovendien zouden christenen een gevaar vormen 
voor de Romeinse samenleving omdat ze Jezus 
zagen als hun Koning en weigerden om offers te 
brengen aan de keizer.

Om de beschuldigingen geadresseerd aan het 
Christendom te weerleggen, geeft Justinus ook 
een korte uitleg over een aantal geloofsprincipes 
en het praktische geloofsleven van de christenen 
in de tweede eeuw. In dat antwoord brengt 
Justinus ook prominent naar voren dat christenen 
vredelievend zijn en geweld, om welke reden dan 
ook, verafschuwen. Hij schrijft aan keizer Pius:

“Wij die elkaar haatten en vernietigden, en 
vanwege hun verschillende gebruiken niet wilden 
leven met mensen van een andere stam, leven nu, 
sinds de komst van Christus vertrouwd met hen en 
bidden voor onze vijanden, en proberen degenen 
die ons onrechtvaardig haten te bewegen om 
volgens de goede voorschriften van Christus te 
leven, opdat zij met ons deelgenoot worden van 
dezelfde vreugdevolle hoop op een beloning van 
God, de heerser over allen…

Want wij behoren niet te twisten; noch heeft 
Hij gewild dat wij navolgers zijn van goddeloze 
mensen, maar Hij heeft ons vermaand om alle 
mensen door geduld en zachtmoedigheid af te 
leiden van schaamte en liefde voor het kwaad. En 
dit is inderdaad bewezen in het geval van velen 
die eens van uw denkwijze waren, maar die hun 
gewelddadige en tirannieke instelling hebben 
veranderd…

En wanneer de Geest der profetie de dingen 
voorzegt die zullen gebeuren, spreekt Hij op 
deze manier: ‘Want uit Zion zal de wet uitgaan, 
en het woord des Heren uit Jeruzalem. En Hij zal 
rechtspreken onder de volken, en vele mensen 
berispen; en zij zullen hun zwaarden slaan tot 
ploegscharen, en hun speren tot snoeihaken; 
het volk zal het zwaard niet opheffen tegen het 
volk, en zij zullen geen oorlog meer leren’ [vgl. 
Jesája Jesaja 2:3-4 en Micha 4:3-4]. En dat het 
zo geschiedde, daarvan kunnen wij u overtuigen. 
Want uit Jeruzalem gingen mannen uit in de 
wereld, twaalf in getal, en deze ongeletterd, 
zonder bekwaamheid in het spreken; maar door 
de kracht van God verkondigden zij aan elk ras 
van mensen, dat zij door Christus gezonden waren 
om aan allen het woord van God te onderwijzen; 
en wij, die vroeger de gewoonte hadden elkaar 
te vermoorden, onthouden ons nu niet alleen van 
het voeren van oorlog tegen onze vijanden, maar 
ook, opdat wij niet liegen of onze ondervragers 
bedriegen, sterven gewillig door Christus te 
belijden.”3

De centrale boodschap uit deze citaten is dat 
christenen vrede liefhebben, maar oorlog en 
geweld verafschuwen. Om die reden haalt 
Justinus ook de profetieën aan uit Jesája 2:3-4 
en Micha 4:3-4. In deze profetieën staat Gods 
belofte van een wereld zonder geweld en oorlog 
centraal. Justinus probeert de keizer ervan te 
overtuigen dat deze profetie deels in vervulling is 
gegaan door de verkondiging van het evangelie. 
Volgens hem verwachten christenen niet alleen 
een koninkrijk van vrede en liefde op de nieuwe 
aarde na Jezus wederkomst, maar maken zij dit 

7

1 A. Roberts & J. Donaldson, Ante-Nicene Christian Library: Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325, Edinburgh: T&T Clark 1868, p. 3.
2  Ibid.
3 Roberts & Donaldson 1868, p. 17, 18, 39.

Voor een pacifist bestaat 
er geen enkele goede 

reden waarom een mens 
een conflict met geweld zou 
oplossen. 
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koninkrijk van vrede nu al werkelijkheid. Door 
het evangelie bekeren zondaars zich en worden 
zij deelgenoot van de vrede en liefde van Jezus. 
Net als hun nieuwe Meester, zullen deze nieuwe 
christenen hun vijanden liefhebben en geweld dat 
hun wordt aangedaan beantwoorden met liefde.4 
Justinus zet zijn betoog kracht bij door gebruik te 
maken van verwijzingen naar het soldatenleven. 
Daarmee geeft hij weer dat christenen een speciaal 
soort soldaten zijn, namelijk vredesoldaten in het 
leger van hun vorst Immanuel. Volgens Justinus 
weigeren christenen weliswaar om hun vijanden 
geweld aan te doen, maar overschaduwen ze 
de meest dappere Romeinse soldaten in hun 
vastberadenheid voor de geestelijke strijd en in 
hun gewilligheid om hun leven te geven voor hun 
Meester. 

Origenes’ antwoord op Celsus – 
Geloof in God is machtiger dan 

geweld

De overtuigingen van de vroege christenen zijn 
niet alleen af te leiden uit de geschriften van vroege 
kerkvaders, maar ook uit de beschuldigingen 
en kritiek van hun tegenstanders. Een van deze 
tegenstanders was de Griekse filosoof Celsus (± 
170 n.Chr.). Delen van zijn anti-christelijke werk 
‘Het Ware Woord’ (Λόγος Ἀληθής) zijn met name 
bewaard gebleven door het verweer dat Origenes 
van Alexandrië schreef in 248 n.Chr (het ‘Contra 
Celsum’), waarin hij de aanklachten van Celsus 
regelmatig letterlijk citeert, om ze vervolgens te 
bestrijden.  

In een van zijn aanklachten tegen het christendom, 
richt Celsus zijn aandacht op de pacifistische 
houding van christenen, die weigeren deel te 
nemen aan oorlog en geweld, zelfs als dit nodig 

zou zijn om de keizer en zijn rijk te verdedigen 
tegen de barbaren. Zijn sneer luidt als volgt:
“Want als allen hetzelfde zouden doen als jullie 
[christenen], zou er niets zijn om te voorkomen dat 
[de keizer] in totale eenzaamheid en verlatenheid 
achterblijft, en de zaken van de aarde zouden in 
handen vallen van de wildste en meest wetteloze 
barbaren; en dan zou er onder de mensen niets 
meer overblijven van de glorie van uw godsdienst 
of van de ware wijsheid.”5

“Aangezien de vraag luidt: ‘Wat zou er gebeuren 
als de Romeinen ertoe gebracht zouden worden 
de beginselen van de christenen over te nemen, 
de plichten aan de erkende goden en mensen te 
verachten en de Allerhoogste te aanbidden?’ is 
dit mijn antwoord op de vraag. Wij zeggen dat 
‘indien twee’ van ons ‘het op aarde eens zijn over 
alles wat zij vragen, voor hen zal worden gedaan 
door de Vader’ van de rechtvaardigen ‘die in de 
hemel is’ [vgl. Matthéüs 18:19]; want God verheugt 
zich in de overeenstemming van verstandige 
wezens en keert zich af van tweedracht. En wat 
kunnen we verwachten, als niet slechts weinigen 
het eens zijn, zoals nu, maar het hele rijk van 
Rome? Want zij zullen bidden tot het Woord, dat 
van oudsher tot de Hebreeën zei, toen zij door de 
Egyptenaren werden achtervolgd: ‘De HEERE zal 
voor u strijden en gij zult uw vrede bewaren’ [vgl. 
Éxodus 14:14]; en als zij zich allen eensgezind in 
het gebed verenigen, zullen zij in staat zijn veel 
meer vijanden op de vlucht te jagen dan degenen 
die ontmoedigd werden door het gebed van 
Mozes, toen hij tot de Heere riep, en van hen die 
met hem baden… 

Maar als alle Romeinen, volgens de 
veronderstelling van Celsus, het christelijk geloof 
aannemen, zullen zij, wanneer zij bidden, hun 
vijanden overwinnen; of liever, zij zullen helemaal 

  GESCHIEDENIS | Christelijk pacifisme
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4 A. Harnak, Militia Christi: Die christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen: Mohr Siebeck 1905, p. 20.
5  R.J. Sider, The Early Church on Killing, Grand Rapids: Baker Academic 2012, p. 80 (Origenes, Contra Celsum, 8:68).
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geen oorlog voeren, omdat zij worden bewaakt 
door die goddelijke macht die beloofd heeft 
vijf hele steden te redden omwille van vijftig 
rechtvaardigen. Want mensen van God zijn zeker 
het zout der aarde; zij bewaren de orde van de 
wereld; en de samenleving wordt bijeengehouden 
zolang het zout ongecorrumpeerd is; want ‘als het 
zout zijn smaak heeft verloren, is het noch voor 
het land, noch voor de mesthoop geschikt; maar 
het zal worden uitgeworpen en onder de voet 
worden gelopen. Wie oren heeft, die hore’ [vgl. 
Lukas 14:34-35] de betekenis van deze woorden. 
Als God de verleider toestemming geeft om ons 
te vervolgen, dan lijden wij vervolging; en als God 
wil dat wij vrij zijn van lijden, zelfs temidden van 
een wereld die ons haat, dan genieten wij een 
heerlijke vrede, vertrouwend op de bescherming 
van Hem die zei: ‘Heb goede moed, Ik heb de 
wereld overwonnen’ [vgl. Johannes 16:33]. 
En waarlijk, Hij heeft de wereld overwonnen. 
Daarom overheerst de wereld alleen zolang het 
Hem behaagt, die van de Vader macht heeft 
ontvangen om de wereld te overwinnen; en uit 
Zijn overwinning putten wij moed. Mocht Hij 
zelfs wensen dat wij opnieuw strijden voor onze 
godsdienst, laat de vijand dan tegen ons komen, 
en wij zullen tegen hen zeggen: ‘Ik kan alle 
dingen doen door Christus Jezus, onze Heer, die 
mij kracht geeft [vgl. Filippenzen 4:13].”6

Uit de aanklacht van Celsus en Origenes’ reactie 
daarop kunnen we afleiden dat christenen 
algemeen bekendstonden als pacifisten, als een 
groep die weigerde om deel te nemen aan de 
oorlogen van de keizer. Om die reden verwijt 
Celsus hun immers dat de toekomst van het 
keizerrijk in gevaar zou komen als iedereen in het 
Romeinse rijk christen zou worden. Als iedereen 
christen zou zijn, dan zou namelijk niemand 
willen vechten tegen de barbaren en zouden de 
Romeinen als snel door hen worden onderdrukt.

Vanuit werelds perspectief is de redenering 
van Celsus best overtuigend. Wanneer ik met 
anderen spreek over mijn geloof en ik vertel 
dat ik als christen overtuigd pacifist ben, heb ik 
die vraag ook zelf meer dan eens gekregen: Als 
iedereen in ons land een pacifistisch christen 
zou zijn, wie moet ons dan beschermen tegen 
gevaren in binnen- en buitenland? Misschien 
dat iemand die vraag ook weleens aan jou heeft 
gesteld. Misschien heb je zelf weleens met deze 
vraag gezeten. Vanuit menselijk perspectief 
is het ook een hele logische en begrijpelijke 
vraag. Maar ik denk dat Origenes’ antwoord voor 
Gods kinderen evenzeer bevredigend is: als wij 
als christenen daadwerkelijk ons leven in Gods 

handen leggen, dan mogen we – , nee –, moeten 
we erop vertrouwen dat God voor ons zal strijden.  
Er is geen aards leger dat is opgewassen tegen 
de Bevelhebber van de legermachten en de 
legioenen van engelen die onder Zijn bevel staan. 
Betekent dit dat we nooit vervolging of geweld 
zullen meemaken? Nee, net als onze Verlosser en 
al Zijn apostelen kan het ook ons lot zijn dat wij 
worden blootgesteld aan leed en vervolging. Maar 
als we ons leven in Gods handen hebben gelegd 
zal ons lijden nooit zinloos zijn. Tertullianus, die 
centraal staat in de volgende paragraaf, merkte 
over de vervolging van de vroege gemeente op: 

“Wij vermenigvuldigen ons wanneer je ons 
neermaait. Het bloed van de christenen is als 
zaad.”7 

Het onwankelbare geloof dat zoveel christenen 
lieten zien wanneer ze naar het schavot werden 
geleid, wakkerde vaak het geloof aan bij de 
mensen die van hun marteldood getuige waren. 
Toeschouwers begonnen zich af te vragen wie 
deze Jezus wel niet moest zijn, dat duizenden 
bereid waren om voor Hem marteling en zelfs 
de dood te ondergaan. Hoe harder de vroege 
gemeente werd vervolgd, hoe harder zij groeide. 
Maar als de vroege christenen zich hadden verzet 
tegen hun vervolgers en hen met geweld hadden 
bestreden, waren deze martelaren niet een 
getuige geweest voor Christus, de vredevorst, 
maar voor Satan, de vorst van oorlog en geweld. 

Tertullianus – Door Petrus te 
ontwapenen, heeft Jezus alle 

christenen ontwapend 

Quintus Septimius Florens (±160-230 n.Chr.), 
beter bekend onder zijn bijnaam ‘Tertullianus’, 
was een belangrijke theoloog uit de derde eeuw. 
Net als Justinus de Martelaar en Origenes nam 
ook Tertullianus het op zich om met zijn pen 
het christelijke geloof te verdedigen tegen de 
aanvallen van heidense filosofen en geleerden. Hij 
schreef echter ook een aantal werken die waren 
bedoeld voor de gemeente zelf, om de vroege 
christenen geestelijke raad te geven en hen te 
helpen om volgens het evangelie te leven. Een van 
die werken is Over afgoderij (De Idolatria). Hierin 
beschrijft Turtullianus een aantal situaties die een 
christen moet vermijden om te ontsnappen aan 
het dienen van afgoden. Misschien dat we hier 
in ons moderne dagelijkse leven niet snel tegen 
aanlopen, maar de christen in het Romeinse rijk 
kon geconfronteerd worden met een verplichting 
om offers te brengen aan de keizer, naar bepaalde 

6 Ibid, p. 80-81 (Origenes, Contra Celsum, 8:69-70).
7  Tertullianus, Apologeticus, L. 13.
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feesten te gaan ter ere van Romeinse goden of 
om mee te doen aanbepaalde rituelen. Voor de 
christenen in Tertullianus’ tijd was dit dan ook 
meer dan een belangrijk onderwerp. 

In Over afgoderij bespreekt Tertullianus onder 
andere de vraag of een christen publieke taken 
kan uitvoeren. Hij beschrijft dat een christen 
moet voorkomen dat hij wordt aangesteld in 
een functie waarin van hem wordt verwacht dat 
hij anderen gevangenneemt, martelt of over hen 
de doodsstraf zou moeten uitspreken. Omdat 
Romeinse officieren moeten deelnemen aan 
offers aan de keizer en zij soms doodstraffen 
moeten uitspreken en voltrekken, is het volgens 
Tertullianus – zelf een zoon van een Romeinse 
legerofficier – onmogelijk voor een christen om 
als officier te dienen. Maar de vraag dringt zich 
vervolgens op of een christen dan wel mag dienen 
als soldaat in een lagere rang, waarin hij geen 
offers zal hoeven te brengen en niet zal hoeven te 
oordelen over de levens van anderen. Daarover 
merkt Tertullianus op:

“Maar nu wordt er onderzoek gedaan naar dit punt, 
of een gelovige zich mag wenden tot de militaire 
dienst, en of de militair mag worden toegelaten 
tot het geloof, zelfs de normale soldaat, of elke 
ondergeschikte rang, voor wie er geen noodzaak 
is om deel te nemen aan offers of doodstraffen. Er 
is geen overeenstemming tussen het goddelijke 
en het menselijke sacrament, het vaandel van 
Christus en het vaandel van de duivel, het kamp 
van het licht en het kamp van de duisternis. Eén 
ziel kan niet onderworpen zijn aan twee meesters, 
God en Caesar. En toch droeg Mozes een staf, 
en Aäron droeg een gordel, en Johannes [de 
Doper] is met leer omgord, en Jozua, de zoon 
van Nun, leidde een leger; en het volk voerde 
oorlog; als het u behaagt met het onderwerp te 
spelen. Maar hoe zal een christen oorlog voeren, 
nee, hoe zal hij zelfs in vrede dienen, zonder een 
zwaard, dat de Heer heeft weggenomen? Want 
al waren de soldaten tot Johannes [de Doper] 
gekomen en hadden zij de voorschriften van 
hun gezag ontvangen; al had ook een centurion 
geloofd; toch heeft de Heer daarna, door Petrus 
te ontwapenen, iedere soldaat ontwapend. Geen 
enkel kledingstuk is bij ons geoorloofd, als het 
wordt gebruikt voor een onwettige handeling.”8

In deze passage geeft Tertullianus een tweetal 
argumenten waarom een christen niet als militair 
kan dienen, ook al bevat de Bijbel voorbeelden 
van mensen die wel als soldaat optraden of 
geweld gebruikten. Het eerste probleem is 

volgens Tertullianus dat een soldaat zich verplicht 
om zijn bevelhebber onvoorwaardelijk te 
gehoorzamen. Hij brengt de woorden van Jezus 
in herinnering dat een mens geen twee heren 
kan dienen, in dit geval niet én God én Caesar. 
Omdat niet kan worden voorkomen dat een 
soldaat wordt bevolen om in strijd met Gods wet 
te handelen, moet een christen voorkomen dat 
hij in die situatie komt. Een christen kan dus niet 
deelnemen aan de militaire dienst.

Ten tweede wijst Tertullianus op het voorval 
waarbij Petrus zijn zwaard trok om zijn Meester te 
beschermen en daarbij het oor van Malchus, de 
dienaar van de hogepriester afhakte. De Heiland 
nam het oor en met een wonder genas Hij het 
weer op zijn oude plek.

Jezus zei vervolgens tegen Petrus: “…Doe uw 
zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar 
het zwaard grijpen, zullen door het zwaard 
omkomen.” (Matthéüs 26:52). Volgens Tertullianus 
ontwapende Jezus met die woorden niet alleen 
Petrus, maar iedere andere soldaat die Hem wilde 
volgen. Kortom: christenen, de volgers van Jezus, 
dragen geen wapens. Tertullianus’ tijdgenoot 
Clemens van Alexandrië voegde daaraan toe: 
“Want wij zijn niet opgeleid in oorlog maar in 
vrede. Oorlog vereist enorme sluwe plannen, 
maar vrede en liefde, een eenvoudig en rustig 
leven, vereisen noch wapens noch enorme sluwe 
plannen.”9

Tot slot
In de werken van Justinus, Tertullianus en 
Origenes’ reactie op Celsus komt het beeld 
op van een vroegchristelijke gemeente die 
radicaal pacifistisch was. In een tijd waarin 
het levensgevaarlijk was om de militaristische 
samenleving van het Romeinse rijk te bekritiseren, 
meenden zij dat christenen niet deel konden 
nemen aan het leger dat zo een belangrijke rol 
in Rome speelde. Sindsdien is het standpunt van 
de meeste christenen ten aanzien van oorlog en 
geweld veranderd. Voor de meeste moderne 
christenen is oorlog een noodzakelijk kwaad: iets 
dat moet worden voorkomen, maar soms praktisch 
niet kan worden vermeden. Dat moge misschien 
zo zijn voor de wereld, maar als christenen zijn 
we ook staatsburgers van het hemelse koninkrijk 
van de Vredevorst Immanuël. Iedere soldaat in 
Zijn leger draagt het zwaard van Gods woord en 
het schild van het geloof. Wie die wapens draagt, 
heeft geen hand meer vrij voor de wapens van de 
wereld. 

  GESCHIEDENIS | Christelijk pacifisme

AMEN
8 Tertullianus, De idolatoria c. 19.
9  Clemens, Paedagogus, 1:98-99.
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Een antoniem van oorlog is vrede. Het zijn 
twee begrippen die lijnrecht tegenover 
elkaar staan. De oude Romeinen hadden 

een spreuk: si vis pacem, para bellum. Het 
betekent: als je vrede wilt, bereid je dan voor op 
oorlog. De algemene gedachte hierachter is, dat je 
nooit vrede kunt hebben, zonder dat je mogelijke 
aanvallers afschrikt. Door je tegenstanders af te 
schrikken, zullen ze het wel uit hun hoofd laten 
om aan te vallen. 

Door hier op deze manier naar te kijken, kun 
je een conflict juist verergeren. Kijk maar naar 
de wapenwedloop met het ontwikkelen van 
massavernietigingswapens tijdens de Koude 
Oorlog van de vorige eeuw. Deze spreuk kun je 
echter ook van een heel andere kant bekijken. Het 
kan als raad dienen om met een vooruitziende 
blik conflicten te voorkómen. Twee andere 
toepasselijke spreekwoorden zijn dan ‘regeren is 
vooruitzien’ en ‘voorkómen is beter dan genezen’.

Pax Romana versus de vrede van 
Jezus

In de tijd dat Jezus werd geboren, viel Israël 
onder de heerschappij van de Romeinen. Lukas 
2 maakt gewag dat keizer Augustus het bevel 
gegeven had tot een volkstelling. Dit moet Lukas 
als geschiedschrijver niet zonder reden gedaan 
hebben. Pax Romana betekent Romeinse Vrede. 
Het staat voor de politieke stabiliteit in de landen 
rond de Middellandse Zee, die begon toen keizer 
Augustus in 27 voor Christus aan de macht kwam 
en ongeveer 200 jaar duurde. De eerste 40 jaar 
– de periode onder Augustus – werd na diens 
dood ook wel aangeduid als Pax Augusta. Hoe 
mooi heeft de Heere het toch geleid, dat door 
deze keizer Augustus, onder wie de burgers 

een rustige periode van interne vrede konden 
genieten, uiteindelijk de ware Vredevorst in 
Bethlehem geboren werd, zoals door Micha reeds 
geprofeteerd was.

In Johannes 14:27 zegt Jezus: “Vrede laat Ik u, 
Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, 
geef Ik die u.” Deze woorden zijn onderdeel van 
Jezus’ afscheidsrede die we in die vorm alleen in 
het evangelie naar Johannes kunnen vinden. We 
vinden daar de duidelijke tegenstelling tussen 
de vrede van Jezus en die van de toen bekende 
wereld onder de Romeinse heerschappij. De vrede 
die Jezus geeft, kan de wereld ons niet geven. 
Deze woorden maken bewust een tegenstelling. 
De vrede die Jezus ons kan geven, is van een 
andere aard dan die de wereld kent. De vrede 
van de wereld is namelijk niets anders dan een 
gewapende vrede. De vrede van de wereld wordt 
altijd afgedwongen. Er kan geen wereldvrede 
zijn, als er niet eerst voor gevochten is door strijd. 

De vrede van Christus is daarentegen niet 
afgedwongen. Zijn vrede is ontwapenend. Jezus 
probeerde dit de mensen al uit te leggen aan het 
begin van Zijn dienstwerk. Hij begon toen met de 
boodschap: “Het koninkrijk der hemelen is nabij”. 
Deze boodschap “had de aandacht getrokken 
van alle klassen van mensen.” (Gedachten van 
de berg der zaligsprekingen, blz. 8). Enkele 
maanden later probeerde Jezus Zijn discipelen en 
de menigte mensen door middel van de bekende 
bergrede duidelijk te maken wat Zijn koninkrijk 
inhoudt en wat er nodig is om daar deel van uit 
te maken.

Een ander verschil tussen de vrede van de wereld 
en die van Jezus, is dat Zijn vrede ons wordt 
toebedeeld. Hij zegt namelijk: “Mijn vrede geef Ik 
u”. Zijn vrede is niet het resultaat van een of ander 
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politiek beredeneerd proces of van menselijke 
inspanningen. Het is een vrede die alleen Hij ons 
schenken kan.

Als we deze Bijbelpassage beschouwen, dan 
spreekt Jezus met Zijn discipelen over Zijn 
naderende afscheid. Hij probeerde hen voor te 
bereiden op de komst van de Trooster, zo blijkt uit 
het voorgaande vers, Johannes 14:26. “Maar de 
Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden 
zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen 
en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd 
heb.”

Jezus’ belofte van vrede staat daarmee in verband 
met de gave van de Heilige Geest. De vrede die 
Jezus beloofde, komt niet pas aan het eind, als 
alles voltooid is en het Koninkrijk der hemelen is 
aangebroken. De vrede die Jezus ons wil geven is 
al realiteit. Het is er nu al voor wie daar in gelooft, 
daar op vertrouwt en zich ook daar naar richt. Dat 
Jezus ons Zijn vrede wil geven, innerlijke vrede, 
zal niet zonder slag of stoot gaan. Want als we 
in de vrede van Jezus geloven, Hem op Zijn 
woord vertrouwen en ons op het hemelse richten, 
worden we daardoor een actief onderdeel van de 
geestelijke strijd.

Een geestelijke wapenrusting voor 
een onzichtbare strijd

Die onzichtbare strijd wordt duidelijk verwoord 
in Éfeze 6:11-17, dat we “de strijd niet tegen 
vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke 
machten van het kwaad in de hemelse gewesten” 
te voeren hebben. Daarom is het stellige advies 
om “de hele wapenrusting van God” aan te doen, 
“opdat u weerstand kunt bieden op de dag van 
het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand 
kunt houden.”

Die strijd is er al sinds heel lange tijd en wordt 
gevoerd tussen God, de Schepper van het 
hele universum, en het meest hooggeplaatste 
schepsel van het hele universum: Lucifer. Vóór zijn 
val was hij “naast Christus het meest door God ... 
geëerd” en “de belangrijkste cherub”. Hij stond 
“in het licht van Gods tegenwoordigheid” (De 
grote strijd. blz. 455; Jezus, de Wens der eeuwen, 
blz. 634). Het boek De grote strijd van Ellen G. 
White gaat over die grote controverse tussen 
Christus en satan tijdens de christelijke bedeling. 
Ze beschrijft de wereldgeschiedenis vanaf de 
verwoesting van Jeruzalem tot en met het einde 
der tijden, wanneer Gods volk verlost wordt. Ook 

grijpt ze verder terug, naar de oorsprong van het 
kwaad in de hemel (hoofdstuk 29).

Het mag duidelijk zijn, dat die grote strijd tussen 
Christus en satan niet alleen een letterlijke strijd 
behelst, maar ook een geestelijke. Jezus stelt 
het wat die strijd betreft heel zwart-wit. In Lukas 
11:23 zegt Hij: “Wie met Mij niet is, die is tegen 
Mij”. Dus als wij ons niet achter de met bloed 
bevlekte banier van Jezus scharen, plaatsen 
we ons automatisch achter de banier van Zijn 
tegenstander, de duivel. Kies je níet expliciet 
voor Jezus, dan behoor je dus tot het strijdkamp 
van satan. Er bestaat geen middenweg. Je kunt in 
deze strijd niet neutraal zijn en geen partij kiezen.

Kies je bewust voor Jezus, dan is de oproep 
om de wapenrusting ter hand te nemen. En die 
omschrijving in Éfeze 6 begint met de oproep om 
stand te houden. Daarbij mag je de waarheid als 
gordel om je heupen doen. De soldaten droegen 
in die tijd lange mantels, met een gordel of een 
riem om hun mantel omhoog te houden. Dat 
gaf ze bewegingsvrijheid. Zo mogen wij ons 
omgorden met de waarheid, de leugen afleggen 
en de waarheid spreken (zie Éfeze 4:25). We 
mogen onze hoop op Christus stellen die Zelf de 
waarheid is (zie Éfeze 1:12, 13).

Het borstharnas van de soldaat wordt hier gebruikt 
als beeld voor de gerechtigheid (zie ook Jesája 
59:17, waar over Gods pantser van gerechtigheid 
wordt gesproken). De duivel kan ons soms 
heftig aanklagen en ons het gevoel geven dat 
we reddeloos verloren zijn. Door te vertrouwen 
op wat Jezus voor ons heeft gedaan, kunnen we 
ons hart beschermen tegen deze aanvallen. De 
gerechtigheid moet dan vervolgens een kenmerk 
zijn van ons nieuwe leven met Christus (Éfeze 
4:22-24). Ons oude leven moeten we afleggen, 
en symbolisch doe je dat ook met de doop, 
waarbij je symbolisch je oude leven in het water 
achterlaat, en met Christus als een wedergeboren 
mens opstaat (zie Romeinen 6). We dienen dan 
het kleed van de gerechtigheid van Christus om 
te doen.

Kies je niet expliciet 
voor Jezus, dan behoor 

je dus tot het strijdkamp 
van satan. bestaat geen 
middenweg. Je kunt in deze 
strijd niet neutraal zijn en 
geen partij kiezen. 
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De sandalen en het evangelie (het ‘goede nieuws’) 
van de vrede lijken in verband te staan met Jesája 
52:7. Daar horen we over de vreugdebode die 
snel komt aanlopen en vrede aankondigt en goed 
nieuws brengt. In de brief aan de Efeziërs worden 
wij als gelovigen opgeroepen om de weg te gaan 
die past bij onze roeping (Éfeze 4:1). Daarbij 
gaat het ook om inzet voor het evangelie van de 
vrede. Wat mag het je persoonlijk kosten om de 
grandioze boodschap van Gods liefde bekend te 
maken? Het gaat daarbij niet alleen om woorden, 
maar ook om daden. 

In de klassieke oorlogsvoering werd veel gebruik 
gemaakt van brandende pijlen. Om zich hiertegen 
goed te kunnen beschermen hadden de soldaten 
een groot schild dat overtrokken was met een 
natgemaakte dierenhuid. Daarop doofden de 
brandende pijlen dan uit. In geestelijk opzicht 
vuurt de duivel soms ook brandende pijlen op 
je af, pijlen van ontmoediging of van verleiding. 
Door het geloof in Christus Jezus, die als schild van 
het geloof fungeert, kunnen we ons beschermen 
tegen deze pijlen.

In Jesája 59:17 draagt God een ‘helm van 
redding’. In de Éfeze-brief wordt over ons als 
gelovigen gezegd dat we een ‘helm van de 
zaligheid [=verlossing]’ moeten dragen. De helm 
beschermt ons tegen de duivel. Het is de helm 
van de verlossing die we in Christus hebben 
gekregen. We zijn geen slaaf meer van de zonde, 
maar we zijn vrij!

Het laatste wapen is het zwaard. Het gaat om het 
zwaard van de Geest, oftewel, de woorden van 
God, die in de Bijbel staan opgetekend. In Jesája 
49:2 zegt de profeet dat God zijn tong ‘scherp 
als een zwaard’ gemaakt heeft. Toen Jezus 
werd verzocht in de woestijn (Matthéüs 4:1-11) 
gebruikte Hij Gods woorden om tegen de duivel 
in te gaan. Daar kon zelfs de duivel niet tegenop. 
Daarom is het belangrijk dat we die woorden van 
God ook kennen en in ons hart mee dragen.

De wapenrusting is pas compleet, als we bij het 

hanteren van al deze stukken ook voortdurend 
bidden. Niet dat we daarmee de hele dag met 
gesloten ogen door het leven moeten gaan, maar 
wel als een basishouding van het hart. Praten met 
en luisteren naar God is onmisbaar in de strijd. 
Daardoor stellen we onszelf in verbinding met de 
geweldige kracht van God waarover we kunnen 
lezen in Éfeze 1:19, 20.

Welk arsenaal staat ons nog meer 
ter beschikking?

Niet alleen Éfeze 6 geeft aan hoe we moeten 
strijden tegen de duivel. Ook Jakobus 4:7 is een 
essentiële raad: “... Bied weerstand aan de duivel 
en hij zal van u wegvluchten.” Maar hoe bieden 
we dan weerstand aan satans macht? 

Johannes geeft ons in Openbaring 12:11 het 
antwoord: “En zij hebben hem overwonnen door 
het bloed van het Lam en door het woord van hun 
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad 
tot in de dood.” Wanneer we het gebrul van de 
leeuw horen, wanneer we overspoeld raken door 
vloedgolven, ren dan naar Christus toe. Hij is 
onze Toevlucht en Burcht, onze Hogepriester die 
momenteel dienst doet in het heilige der heiligen. 
Het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt (zie 
Johannes 1:29), heeft ons een weg gebaand, 
door Zijn bloed, waardoor wij met Hem mogen 
zitten in Zijn troon (zie Openbaring 3:21).

Éfeze 6:18 zegt vervolgens dat we daarnaast 
voortdurend moeten blijven bidden en waakzaam 
dienen te blijven. Als wij dát doen, zal Gods Geest 
ons helpen om staande te blijven. De Heilige 
Geest zal dan te allen tijde met ons mee gaan, 
indien wij gehoorzaam zijn, luisteren en doen wat 
God van ons verlangt, en tot bezinning komen. 

We hadden reeds gezien, dat Jezus de duivel 
verslaat met de woorden van God. Dit is het 
wapen tegen de aanval van de boze: de Bijbel, 
waaruit we mogen leren wie God is. Hoe meer 
we van God gaan weten, hoe dichter we bij Hem 
gaan leven en hoe meer we bestand zullen zijn 
tegen alle aanvallen. Dit kunnen grote en kleine 
aanvallen van de duivel zijn, maar ze zullen je 
alleen maar bij God vandaan willen houden.

Leven met Jezus betekent: delen in Zijn 
overwinning. Het is uitzicht hebben in je leven, 
terwijl je nu misschien denkt: Het leven heeft 
geen enkele zin en uitzicht meer. Leven met 
Jezus betekent tevens leren omgaan met de 
angst in je leven, die er op welke manier dan 
ook in gekomen is. Leven met Jezus is ook die 

De helm beschermt ons 
tegen de duivel. Het is 

de helm van de verlossing 
die we in Christus hebben 
gekregen. 
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bevrijdende erkenning, dat je Zijn hulp nodig 
hebt. Vaak wordt gezegd dat dit zwakte is. Het 
is echter geen zwakte, maar het is delen in de 
overwinning van de Heere Jezus. Jezus gaat 
met ons mee en geeft aanwijzingen in het leven 
voor de juiste route. Hij leidt een ieder door de 
woestijnen van het leven heen. Al die momenten 
in je leven, waarbij het lijkt of alles bij je handen 
afbreekt en je denkt dat je niets over houdt, dan 
nóg hou je God over. Hij is het, Die bij je is in 
je eenzaamheid, teleurstelling, ziekte en zorgen. 
Hij geeft de overwinning door te sterven voor de 
zonden van hen, die Hem aangenomen hebben. 
Hij doet wat wij niet zouden kunnen: Hij zorgt 
voor de vergeving van onze zonden, als wij Hem 
hierom met oprechte spijtbetuiging vragen.

Een gestreden strijd

Dat we mogen leven met de Bijbel en schuilen 
bij de Almachtige. Dan mogen we de innerlijke 
rust en vrede ervaren, die alleen Hij kan geven. 
Jezus is voor ons allemaal de strijd tegen satan 
aangegaan. Na de verzoeking in de woestijn 
ging de duivel volgens Lukas 4:13 even weg van 
Christus. Hij kwam later echter meerdere keren 
terug, en zorgde er uiteindelijk voor dat Jezus 
aan het kruis kwam te hangen. De belangrijkste 
strijd tussen goed en kwaad, die ook de grootste 
gevolgen met zich meebracht, vond plaats op 

Golgotha, bij de voet van het kruis. Volgens 
hoofdstuk 78 (‘Golgotha’) in Jezus, de Wens der 
eeuwen waren zowel de duivel met zijn gevallen 
engelen aanwezig (zie blz. 625), alsook God Zelf 
met Zijn heilige engelen (zie blz. 630). En op die 
zwarte bladzijde in de geschiedenis wint de Heere 
Jezus, die het allemaal Zelf moest klaren, aan 
het kruis. Zo is de duivel definitief overwonnen. 
Zo is definitief duidelijk geworden, dat Jezus de 
Overwinnaar is over de zonde en de dood. En nu 
nodigt Hij ons uit om ons leven aan Hem te geven, 
en om te leven vanuit dat geloof en overwinning, 
die Hij bereikt heeft. Zoek Hem, lees de Bijbel en 
bewapen je tegen de duivel, om zo alleen maar 
dichter bij God te komen. Want spoedig zal de 
laatste, en ultieme strijd, die in principe al bijna 
2000 jaar geleden werd beslecht (zie Jezus, de 
Wens der eeuwen, blz. 463, 464), plaatsvinden.
Door Zijn offerdood voor de zonden en Zijn 
opstanding uit de doden heeft Christus de satan 
onttroond van zijn macht, die hij ten onrechte had 
verkregen.

De échte strijd is reeds gestreden. Jezus heeft voor 
óns gestreden, en heeft overwonnen. Dat wij met 
Hem, die ons heeft liefgehad, medeoverwinnaars 
(zie Romeinen 8:37) mogen zijn; niet buigende 
voor verzoeking, maar het kwade weerstaan, en zo 
zegevieren in ’t geloof, over zonde en dood zoals 
lied 137 en 186 uit ons zangbundel Gezangen 
Zions dat respectievelijk zo mooi aangeven. 

AMEN
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Voor de oorsprong van het huisgezin gaan 
we terug naar het begin van de schepping. 
Nadat de aarde was geschapen, werd het 

eerste christelijke huisgezin gesticht. Adam werd 
als eerste geschapen, daarna Eva. Niet alleen 
werd Eva na de man geschapen, maar zij werd 
door God uit hem voortgebracht. God schiep 
daar het mensenpaar naar Zijn beeld. (Genesis 
1:27). In de mensheid wordt het beeld van God 
volledig geopenbaard. God maakte uit één 
mens, twee mensen, en vervolgens worden die 
twee wederom tot één gemaakt, tot één ziel en 
één vlees: het huwelijk. Daarmee is het huwelijk 
de basis en het fundament van het (christelijke) 
huisgezin.  

Het is daarom ook met reden dat Satan zijn pijlen 
juist richt op het huwelijk, een van de gaven van 
God uit het paradijs. De tragische statistieken 
over echtscheidingen van vandaag de dag zijn 
alom bekend, volgens sommige artikelen of 
berichtgevingen eindigen zelfs 1 op 3 huwelijken 
in een echtscheiding. Daarbij zijn helaas ook vaak 
kinderen betrokken. Ook blijven veel mensen 
in een ongelukkig huwelijk zitten, bijvoorbeeld 
vanwege de kinderen of vanwege financiën. Er 
is veel leed op dit vlak, we kennen allemaal wel 
verschillende schrijnende verhalen van mensen 
om ons heen.

Hoe kunnen wij ons wapenen tegen de aanvallen 
van Satan op onze huwelijken? God geeft ons in 
Zijn Woord onveranderlijke geestelijke richtlijnen 
die, indien ze worden nageleefd, geluk, liefde en 
vrede brengen in het huwelijk. Ook in contact met 
andere mensen zijn deze richtlijnen opbouwend 
voor de onderlinge (vriendschaps-)relatie. Dit 
artikel gaat nader in op zes van deze richtlijnen.

De relatie man-vrouw 

De structuur van het leiderschap in het huwelijk is 
ingesteld door God. God wil dat de man de leider 
is en dat de man het hoofd is van zijn vrouw (1 
Korinthe 11:3). De leider van het huwelijk moet zijn 
vrouw echter niet tegenwerken, commanderen of 
haar wil zou moeten controleren. Zowel man als 
vrouw moeten een houding (aan)leren waarmee 
een goede samenwerking met de ander wordt 
gestimuleerd.  God schiep Eva uit het rib van 
Adam. Daarmee is tot uiting gebracht dat man 
en vrouw gelijkwaardig zijn: noch de man, noch 
de vrouw is ondergeschikt aan de ander. Als 
leider in het huwelijk is de man dan ook slechts 
een primus inter pares, een eerste onder gelijken. 

Daarbij geldt dat een goede leider zijn wil niet 
afdwingt, maar net als Christus leidt op basis van 
vrijwilligheid.

“…Weest elkander onderdanig in de vreze van 
Christus. Vrouwen, weest aan uw man onderdanig 
als aan de Here… Mannen, hebt uw vrouw lief, 
evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en 
Zich voor haar overgegeven heeft… Zo zijn [ook] 
de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben 
als hun eigen lichaam.” (Éfeze 5:21,22,25,28 – 
NBG51).

Ook in 1 Petrus 3:7-9 wordt de man vermaand: 
“… mannen, leeft verstandig met uw vrouwen 
[met kennis van haar behoeften], als met brozer 
vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede 
erfgenamen zijn van de genade des eeuwigen 
levens, opdat uw gebeden niet belemmerd 
worden. Tenslotte, wees allen eensgezind, 
medelijdend … wees barmhartig en ootmoedig, 
en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met 
laster, maar zegent integendeel…”

Eer en respecteer elkaar 
God leert ons in al  onze intermenselijke relaties 
dat wij altijd respect moeten laten zien voor de 
ander. “Weest in broederliefde elkander genegen, 
in eerbetoon elkander ten voorbeeld.” (Romeinen 
12:10). Petrus schrijft ook over dit onderwerp: 
“Eert een allen …”( 1 Petrus 2:17). In 1 Petrus 
3:7 wordt aan de man een opdracht gegeven dat 
mannen verstandig om dienen te gaan met hun 
vrouw, omdat ze minder sterk is dan de man. De 
man dient haar met respect te behandelen, want 
ook zij krijgt het eeuwige leven. Alleen als de man 
respect heeft voor zijn vrouw, zal God naar de 
gebeden luisteren.

Respect voor elkaar is het belangrijkste ‘ingrediënt’ 
voor een succesvolle relatie. Wat is elkaar 
respecteren? Het betekent dat partners elkaar 
waarderen en beschaafd met elkaar omgaan. 
Je toont ook respect door juist een positieve 
houding naar elkaar aan te nemen. Als je echt 
geïnteresseerd bent in je geliefde, in de wereld 
van je geliefde, waar hij of zij mee bezig is, dan 
is dat ook een vorm van respect tonen. Gebrek 
aan respect leidt tot negatieve gedachten, maakt 
een goede situatie slecht en een slechte situatie 
nog erger. En haal nooit je partner onderuit in 
gezelschap. Ga met je partner om zoals je zelf 
ook graag zou willen dat er met je om wordt 
omgegaan. Zie elkaar als gelijkwaardige mensen, 

* Deze bijdrage is gebaseerd op Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 122. 
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allebei met je eigen waarden en ideeën. Voel je 
niet aangevallen als jullie op bepaalde vlakken 
het niet altijd met elkaar eens zijn. Verschillen 
mogen er zijn, respecteer die dan ook. Bedenk 
dat je partner iemand is die uit eigen vrije wil veel 
persoonlijke gewoonten en vrijheden prijsgaf om 
met jou te trouwen. Je partner was bereid om 
met al je onvolmaaktheden te leven… Eer en 
respecteer de ander daarvoor! 

Wees vergevingsgezind 

Een houding die niet streeft naar verzoening 
leidt tot ontmoediging en verslagenheid. Er 
worden spanningen opgewekt, en dat zal zorgen 
voor tweedracht en ergernissen. Deze houding 
zal de disharmonie versterken. Zelf wil je graag 
vergeving ontvangen voor de fouten die je hebt 
begaan. Wees dan ook bereid om genade en 
vergevingsgezindheid te tonen ten opzichte van je 
partner, om fouten en misstappen in het huwelijk 
te herstellen. “Wees barmhartig, gelijk uw Vader 
[in de hemel] barmhartig is.” (Lukas 6:36, zie ook 
Matthéüs 18:35). Als huwelijkspartners zijn we 
onvolmaakte wezens in een onvolmaakte wereld. 
Als je er dus eens naast zit, of een fout hebt 
begaan, probeer dan eenvoudig toe te geven 
en zeg: “het spijt me”. Dan kan de pijn worden 
geheeld, het gebroken vertrouwen worden terug 
gewonnen en de partner weer worden ‘binnen 
gelaten’ in het hart. 

Wees hulpvaardig en opbouwend 

Een veel voorkomende oorzaak van het stranden 
van huwelijken is dat mensen niet in staat zijn om 
openhartig met elkaar te praten, zich kwetsbaar 
op te stellen, zich open te stellen en de ander 
als zijn of haar beste vriend te beschouwen. 
Als huwelijkspartners willen jullie allebei dat 
gevoelens, behoeften en meningen worden 
gehoord en begrepen. Dat de ander rekening 
met je houdt. Veel huwelijkspartners hebben 
de gewoonte aangenomen elkaars gevoelens, 
meningen en verlangens te bagatelliseren. Dit 
proces kan doorbroken worden door rustig en 
openhartig met elkaar te praten. Door zorgzame 
liefde jouw doel te maken. In 1 Korinthe 13:4 
staat “De liefde is goedertieren.”  Wees daarom 
opbouwend! Werk aan een positieve oplossing van 
een probleem in plaats van je partner te kwetsen 
en neer te halen als er moeilijkheden zijn. Spreek 
met, en luister naar je partner. “De liefde zoekt 
zichzelf niet.” (1 Korinthe 13:5). In Spreuken 15:1 
staat: “Een zacht antwoord keert de grimmigheid 
af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.” 

Als een echtgenoot zich inspant om een situatie 
positief en opbouwend te benaderen, wordt de 
ander aangemoedigd hetzelfde te doen.

Toon waardering

Voordat de huwelijksplannen werden gemaakt, 
zag je in je huwelijkspartner eigenschappen die 
je zeer waardeerde. Zonder enige twijfel is toen 
veelvuldig en op vele manieren uiting gegeven 
aan je bewondering en waardering voor deze 
kwaliteiten van degene die je lief had. Helaas 
begaan veel mensen de fout in hun huwelijk om 
geen blijk van waardering meer te geven voor de 
kleine dingen – of zelfs voor de grote dingen – die 
de huwelijkspartner voor hen doet. Welke goede 
eigenschappen waardeer je in je huwelijkspartner? 
Het is belangrijk om de goede kwaliteiten van je 
partner te onderkennen. Ben je dankbaar voor 
deze goede kwaliteiten? Heb je aan je partner 
de laatste tijd nog wel eens verteld dat je deze 
eigenschappen in hem of haar waardeert? Er 
bestaat geen mens die geen behoefte heeft aan 
waardering. Gebrek aan waardering voor goede 
dingen heeft tot gevolg dat men het contact 
verliest met al wat er wezenlijk goed is in de ander. 
De Bijbel leert het principe om dankbaarheid te 
uiten: “dankt te allen tijde …. voor alles” (Éfeze 
5:20). Toon oprechte waardering voor je partner, 
dan zal daar een opmerkelijke reactie op volgen. 

Vorm een team 

Ellen White schrijft dat het huwelijk en de voorspoed 
van het huwelijksleven afhangen van de eenheid 
van de partijen. Een gezonde, liefdevolle relatie 
tussen man en vrouw is een relatie van delen en 
elkaar aanvullen, waarin elke partner zijn door 
God opgedragen deel bijdraagt in talenten en 
energie tot succes van het huwelijk. Daarbij toont 
eenieder waardering voor wat de ander bijdraagt 
in het huwelijk. Voor daadwerkelijk een bestendig 
huwelijksgeluk dienen de huwelijkspartners 
hun best te doen te functioneren als een team. 
Daarvoor is het wel nodig dat je van elkaar weet 
waar de verschillen en overeenkomsten zitten. 
Een gezamenlijk doel is erg belangrijk, alsook 
een uitgesproken inzet van het team. Gedeelde 
opvattingen, normen en waarden zijn daarbij van 
belang. Als dat niet helemaal hetzelfde is, hoeft 
dat nog geen probleem te zijn, maar is het wel 
de moeite waard om er goed over te praten. De 
kunst zal zijn om elkaar de ruimte te geven in 
elkaars prioriteiten. Vul elkaar aan, werk samen, 
dan wordt wederzijdse respect en liefde geleerd 
en ontwikkeld.

  JEUGD EN GEZIN | Het christelijke huisgezin



DE SABBATwachter | 2023

19

Oprechte liefde is de weg van geven, delen, 
troosten, opbouwen en aanmoedigen. Hiermee 
bestendigen wij onze huwelijken en groeien wij 
als huwelijkspartners steeds dichter naar elkaar 
toe. Gods weg tot een vreedzaam huwelijk 
is: “laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo 
liefhebben als zichzelf” (Éfeze 5:33). Ellen White 
schrijft in de Schatkamer der Getuigenissen: 
“Alleen waar Christus heerst, kan sprake zijn 
van diepe, ware, onzelfzuchtige liefde. Dan zal 
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AMEN

ROMEINEN 12:10

“Weest in broederliefde elkander 
genegen, in eerbetoon elkander 

ten voorbeeld.”

ziel aan ziel aaneengesmeed zijn en twee levens 
zullen harmonisch verbonden zijn.” Laten wij 
Gods levende wetten van behoud en herstel van 
huwelijksgeluk volgen. Laten wij een houding van 
vergevingsgezindheid aannemen, hulpvaardig 
en opbouwend zijn. Laten wij onze partner 
waardering tonen en elkaar respecteren en leven 
als een team. Dan krijgt Satan geen kans om onze 
huwelijken met succes aan te vallen. 
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Christenen & wapens
Door: Antonino Di Franca*

* Deze bijdrage is een verkorte bewerking van A. di Franca, ‘The Christian and the Weapons’, The Sabbath Watchman, vol. 97 (2022), nr. 2, p. 3-14.
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1. Christenen vormen samen een 
koninkrijk van vrede 

Christus gaf zijn volgelingen ware vrede. 
“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, 
opdat u in Mij vrede zult hebben. In de 

wereld zult u verdrukking hebben, maar heb 
goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” 
(Johannes 16:33).  

“Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt 
heeft. En door de tussenmuur, die scheiding 
maakte, af te breken,…” (Éfeze 2:14). Hij is de 
Vredevorst. “Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 
rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader, Vredevorst.” (Jesája 9:5). 

Christenen zijn ambassadeurs van vrede. “Dit is het 
woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, 
waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; 
Deze is de Heere van allen.” (Handelingen 10:36). 
“En als u een huis binnengaat, begroet het dan.” 
(Matthéüs 10:12). Deze groet was steeds םֶכיֵלֲע 
 vrede zij u’. Christenen‘ :(shalom aleichem) םוֹלָׁש
brengen deze blijde boodschap aan alle volkeren 
en naties. “En dit Evangelie van het Koninkrijk 
zal in heel de wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde 
komen.” (Matthéüs 24:14). 

Omdat zij deze blijde boodschap verkondigen, 
verheugen zij zich om Gods kinderen genoemd 
te worden. “Gelukkig zijn de mensen die vrede 
brengen, want zij zullen kinderen van God worden 
genoemd.” (Matthéüs 5:9 [HTB]). 

2. Oorlog in het Oude Testament
Het Oude Testament vertelt over de oorlogen 
van Israël. Oorlog was en is echter geen deel 
van Gods wil en plan, maar is een gevolg van de 
zonde. Ziekte, slavernij, polygamie en dood zijn 
daar ook voorbeelden van. “Vanwaar al die strijd 
en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze 
hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle 
delen van uw lichaam strijd voeren?” (Jakobus 
4:1). Wanneer het volk Israël God trouw was en 
bedreigd werd met een invasie of aanval van hun 
vijanden, zou Hij, volgens Gods plan, hen zelf 
verdedigen. De “angst voor God” zou over de 
vijand komen en zij zouden een invasie van horzels 
en pestilentie of een ander onheil ondergaan. 
“Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en 

alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik de vijand van 
uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die 
u in het nauw brengen. […] De schrik voor Mij zal 
Ik vóór u uit zenden, en al de volken waaronder 
u komt, zal Ik in verwarring brengen. En Ik zal al 
uw vijanden voor u op de vlucht doen slaan. Ik 
zal ook horzels vóór u uit zenden; die zullen de 
Hevieten, de Kanaänieten en de Hethieten vóór u 
uit verdrijven.” (Éxodus 23:22, 27-28). 

Door een dergelijke tussenkomst van God werden 
de Egyptenaren getroffen met een verschrikkelijke 
vergelding, waaronder zelfs de dood van hun 
eerstgeborenen en Israël werd bevrijd zonder zijn 
toevlucht te nemen tot wapens. (Éxodus 7-12; 
14:4, 24, 25). De geleidelijke vernietiging van de 
Kanaänieten zou op dezelfde manier zijn gebeurd. 
“Daarbij zal de HEERE, uw God, horzels onder 
hen zenden, totdat zij die overgebleven en voor u 
verborgen zijn, ook omgekomen zijn. Schrik voor 
hen niet terug, want de HEERE, uw God, is in uw 
midden, een groot en ontzagwekkend God. De 
HEERE, uw God, zal deze volken van voor uw 
ogen verdrijven, maar geleidelijk: u zult hen niet 
onmiddellijk kunnen vernietigen, anders zouden 
de dieren van het veld te talrijk worden voor u. 
De HEERE, uw God, zal hen aan u overgeven; 
Hij zal hen in grote verwarring brengen, totdat 
zij weggevaagd zijn. Hij zal u hun koningen in 
uw hand geven, en u moet hun naam van onder 
de hemel doen verdwijnen; niemand zal vóór u 
standhouden, totdat u hen weggevaagd hebt.” 
(Deuteronomium 7:20-24). 

Het volk werd echter al snel ongehoorzaam. Zij 
negeerden Gods wonderbaarlijke tussenkomst 
en waren ondankbaar en opstandig. Door 
hun daden kon de Heer hen niet meer helpen. 
Daarop voelden de Israëlieten zich genoodzaakt 
naar wapens te grijpen om zich te verdedigen. 
“Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan 
heeft […]: hij ontmoette u onderweg […] Als de 
HEERE , uw God, u rust gegeven heeft van al uw 
vijanden van rondom[…] moet het zó zijn dat u 
de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel 
uitwist. Vergeet het niet!” Deuteronomium 25:17-
19. Zie ook Éxodus 17:7-16. 

De oorlogen om Palestina te bevrijden moeten 
worden beschouwd als een oordeel over de 
verdorven heidenen. “Maar van de steden van 
deze volken die de HEERE, uw God, u als erfelijk 
bezit geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft, 
in leven laten. Voorzeker, u moet hen volledig met 
de ban slaan […] opdat zij u niet leren handelen 
overeenkomstig alle gruwelijke dingen die zij voor 
hun goden gedaan hebben, zodat u tegen de 
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HEERE, uw God, zou zondigen.” (Deuteronomium 
20:16-18). In andere gevallen moest Israël eerst 
vrede aanbieden voordat ze naar wapens zouden 
grijpen. “Wanneer u een stad nadert om ertegen 
te strijden, moet u haar vrede aanbieden. En als 
zij de vrede met u aanvaardt en de poorten voor u 
opent, moet het zó zijn dat heel het volk dat erin 
aangetroffen wordt, herendienst voor u verricht 
en u dient.” (Deuteronomium 20:10-11).  

3. Israëls theocratie 
Theocratie – afgeleid van θεός (theos, God) en 
κρατεῖν (kratein, heersen/regeren) – betekent 
‘regering door God’ en is de bestuursvorm 
waarbij zowel de wetgevende, uitvoerende 
als de rechterlijke macht direct in Gods hand 
zijn, of in de hand van Zijn direct aangestelde 
vertegenwoordigers. Dit is een term die niet in de 
Bijbel zelf wordt gebruikt. De term werd gebruikt 
door Flavius Josephus om de regeringsvorm aan 
te duiden die God instelde op de berg Sinaï. 
Vanaf de uittocht van Israël uit Egypte tot aan de 
profeet Samuel, dus gedurende enkele eeuwen, 
leidden ouderlingen, richters en profeten het volk 
Israël onder Gods directe leiding. Rond 1050 voor 
Christus verwierp Israël deze goddelijke leiding 
en eiste het een koning als heerser, die hen zou 
leiden in tijden van oorlog, zoals gebruikelijk was 
onder de heidenen. In werkelijkheid verwierpen 
zij Gods heerschappij, wat leidde tot een regering 
die half een theocratie was. God stond dit toe, 
hoewel het niet Zijn plan was voor het volk Israël. 
“…Zie, u bent oud geworden […]. Stel daarom 
een koning over ons aan om ons leiding te geven, 
zoals alle volken. [Dit woord was] kwalijk in de 
ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE. 
Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor 
aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u 
zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar 
Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning 
over hen zou zijn.” (1 Samuël 8:5-7).

Tijdens de theocratie van Israël waren er enkele 
oorlogen die volgens Gods wil werden gevoerd; 
andere werden zonder Zijn hulp of tegen Zijn 
wil aangegaan. “Maar van de steden van deze 
volken die de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit 

geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft, in 
leven laten. Voorzeker, u moet hen volledig met 
de ban slaan: de Hethieten…” (Deuteronomium 
20:16-17). “Maar wat u betreft, keer u om en trek 
naar de woestijn, in de richting van de Schelfzee. 
Toen antwoordde u en zei tegen mij: Wij hebben 
gezondigd tegen de HEERE. Wijzelf zullen 
optrekken en strijden, overeenkomstig alles wat 
de HEERE, onze God, ons geboden heeft. Maar 
toen iedereen van u zijn wapenrusting aantrok en 
in overmoed wilde optrekken naar het bergland, 
zei de HEERE tegen mij: Zeg hun: Trek niet op 
en strijd niet, want Ik ben niet in uw midden. Dan 
zult u niet door uw vijanden verslagen worden. 
Maar toen ik tot u sprak, luisterde u niet: u was 
het bevel van de HEERE ongehoorzaam; u was 
overmoedig en trok toch het bergland in. De 
Amorieten, die in dat bergland woonden, rukten 
toen uit, u tegemoet. Zij achtervolgden u, zoals 
bijen dat doen; en zij verpletterden u in Seïr, tot 
Horma toe.” (Deuteronomium 1:40-44). Zie ook 
Numeri 14:40-45.

Tijdperken van afvalligheid werden gevolgd door 
andere van geestelijk herstel. Dan verdedigde 
God zijn volk steeds weer Zelf op wonderbaarlijke 
wijze:

•	 Door hagel (Jozua 10:11); 
•	 Door verblinding (2 Koningen 6:18); 
•	 Door een engel (2 Koningen 19:35); 
•	 Door verwarring te zaaien in het kamp van de 

vijand (2 Kronieken 20:15-24). 

De Bijbel legt uit dat God deze oorlogen als een 
algemeen principe gebruikte als straf: 

•	 Om verschillende volken te kastijden voor 
hun zonden (Jeremia 25:15-16, 27-28; 2 
Kronieken 16:9); 

•	 Om een slechte situatie op te lossen, of als er 
geen andere manier was om verbetering te 
bewerkstelligen (Leviticus 18:24-25); 

•	 Om Zijn plannen uit te voeren en de 
overwinning te bereiken (Jozua 10:42, zie ook 
Jozua 6); 

•	 Om gerechtigheid te verwezenlijken en Gods 
eer hoog te houden (Deuteronomium 7:17-
20); 

•	 Om de volkeren en zelfs de Israëlieten een 
zichtbare en belangrijke les te leren over 
de verschrikkelijke gevolgen van de zonde 
(Deuteronomium 28:25, 26; Jozua 2:11-23).

Deze straffen konden niet door mensen worden 
uitgevoerd. Zelfs niet door een regeringsleider, 
want ook zij waren gebrekkig. Wie verantwoordelijk 

God verdedigde Zelf 
Zijn volk op een 

wonderbaarlijke wijze.

  STUDIE | Christenen en wapens
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was voor het geven van bevelen in strijd met 
Gods wil, bleef niet ongestraft. In dat geval moest 
het volk niet gehoorzamen, maar was het hun 
plechtige plicht zich tegen het bevel te verzetten. 
“De koning zei tegen de lijfwachten die bij hem 
stonden: Treed toe en dood de priesters van de 
HEERE, omdat ook zij op de hand van David zijn, 
en omdat zij wisten dat hij op de vlucht was, maar 
het niet voor mijn oor onthuld hebben. Maar de 
dienaren van de koning wilden hun hand niet 
uitsteken om de priesters van de HEERE dood te 
steken.” (1 Samuël 22:17, zie ook 2 Samuël 24).  

Zr. Ellen White schreef “Davids macht was hem 
door God gegeven, maar mocht alleen worden 
uitgeoefend in overeenstemming met de 
goddelijke wet. Wanneer hij iets gebood dat in 
strijd was met Gods wet, werd het een zonde om 
hem te gehoorzamen.” –Patriarchs and prophets, 
blz. 719.  
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4. Het Oude Testament predikt 
het einde van oorlogen

Oorlog heeft Israël niet naar een hoger geestelijk 
niveau geleid. God stond oorlog toe, hoewel het 
tegen Zijn wil is. “Want wanneer Hij bedroefd 
heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid 

van Zijn goedertierenheid. Want niet van harte 
verdrukt Hij en bedroeft Hij mensenkinderen. Dat 
men vertrapt onder zijn voeten alle gevangenen 
van de aarde; dat men het recht van een man 
buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste; 
dat men een mens in zijn rechtszaak in het ongelijk 
stelt; zou de Heere het niet zien?” (Klaagliederen 
3:32-36). 

De Levieten, die geroepen waren voor de heilige 
dienst (ten tijde van de uittocht uit Egypte waren 
er 20.000), mochten geen wapen aanraken. 
Kunnen christenen, die aan God gewijd zijn, 
anders handelen en dodelijke wapens gebruiken? 
“Allen van de Israëlieten die geteld waren, allen 
die met het leger uittrokken in Israël, naar hun 
familie, van twintig jaar oud en daarboven; […] 
Maar de Levieten uit de stam van hun vaderen 
werden onder hen niet mee geteld, want de 
HEERE had tot Mozes gesproken: Alleen de stam 
Levi mag u niet mee tellen en hun aantal mag u 
niet onder de Israëlieten opnemen. Wat u betreft, 
stel de Levieten aan over de tabernakel van de 
getuigenis […]. Zíj moeten dienen, en zij moeten 
hun kamp rondom de tabernakel opslaan.” 
(Numeri 1:45, 47-50). 

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk 
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dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u 
de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit 
de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 
licht,…” (1 Petrus 2:9). Omdat Davids handen 
met bloed besmeurd waren, werd hij niet waardig 
geacht de tempel voor goddelijke aanbidding 
op te richten (zie 1 Kronieken 22:8 en 28:3). 
Het Oude Testament keurt duidelijk oorlog, 
bloedvergieten, het gebruik van wapens en alle 
militaire kunde – militaire dienst van welke aard 
dan ook - af. Er staat geschreven dat de trouwe 
gelovigen die Gods geboden onderhouden, in 
de laatste dagen (van de christelijke bedeling) 
wapens zullen omzetten in vredeswerktuigen. 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel 
volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk 
het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet 
meer leren.” (Jesája 2:4).  

De Verlosser zal dit werk van zuivering uitvoeren. 
Hij zal alle geweld, alle legers en alle wapentuig 
volledig verwijderen, en een volmaakt nieuw 
koninkrijk vestigen, gebaseerd op het fundament 
van het evangelie, dat vandaag aan alle volken 
wordt gepredikt. “Ik zal de strijdwagens uit 
Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. 
De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal 
vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn 
heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier 
de Eufraat tot aan de einden der aarde.” (Zacharia 
9:10). “Kom, zie de daden van de HEERE, Die 
verwoestingen op de aarde aanricht; Die de 
oorlogen doet ophouden tot aan het einde der 
aarde, de boog breekt en de speer in stukken 
slaat, de wagens met vuur verbrandt.” (Psalm 
46:9-10). 

“Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor 
de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de 
wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.” 
(Romeinen 12:19).

5. Jezus openbaart opnieuw de 
waarde van liefde 

Fysiek en geestelijk geweld zijn strikt verboden: 
“U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht 
gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal 
door de rechtbank schuldig bevonden worden. 
Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op 
zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door 
de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: 
Raka! zal schuldig bevonden worden door de 
Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig 
bevonden worden tot het helse vuur.” (Matthéüs 
5:21-22).
 
Elke vorm van wraak, druk of vergelding, 
waarmee men kwaad voor kwaad vergeldt, moet 
ophouden. “U hebt gehoord dat er gezegd is: 
Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter 
dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; 
maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem 
ook de andere toe;…” (Matthéüs 5:38-39). 

“Deze woorden waren slechts een herhaling van 
de leer van het Oude Testament. Het is waar dat 
de regel, ‚Oog om oog, tand om tand‘ (Leviticus 
24:20), een bepaling was in de wetten door Mozes 
gegeven; maar het was een civielrechtelijke 
bepaling. Niemand was gerechtvaardigd zich 
te wreken, want zij hadden de woorden van de 
Heer: „Zeg niet, Ik zal het kwaad vergelden. Zeg 
niet: Ik zal hem doen wat hij mij heeft aangedaan. 
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Verheug u niet als uw vijand valt. Als hij die u haat 
honger heeft, geef hem brood te eten en als hij 
dorst heeft, geef hem water te drinken.” (vgl. 
Spreuken 20:22; 24:29, 17; 25:21, 22).  

“Het hele aardse leven van Jezus was een 
uitdrukking van dit principe. Het was om Zijn 
vijanden het brood des levens te brengen dat 
onze Verlosser Zijn huis in de hemel verliet. 
Hoewel smaad en vervolging Hem van de wieg 
tot het graf overvielen, riepen zij bij Hem slechts 
de uitdrukking van vergevende liefde op. Hoewel 
de profeet Jesaja zegt: ‘Ik geef Mijn rug aan 
hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij 
de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik 
niet voor smaad en speeksel. […] Toen betaling 
geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed 
Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter 
slachting geleid; als een schaap dat stom is voor 
zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.‘ 
(Jesaja 50:6; 53:7). En van het kruis van Golgotha 
komen door de eeuwen heen Zijn gebed voor 
Zijn moordenaars en de boodschap van hoop aan 
de stervende dief.” –Thoughts from the Mount of 
Blessing, blz. 70. 

Onze handelingen tegenover anderen moeten 
de zachtmoedigheid uitstralen waarmee wij zelf 
behandeld willen worden, dat wil zeggen volgens 
de „gouden regel“ van Matthéüs 7:12: “Alles dan 
wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook 
zo, want dat is de Wet en de Profeten.”  

De christelijke manier om geweld in al zijn 
verschillende vormen te bestrijden, bestaat 
volgens de Bijbel uit specifiek gedrag dat geen 
gebruik van geweld erkent, maar in plaats daarvan 
actieve liefde tegenover iemands naaste. “Ik zeg 
u echter dat u geen weerstand moet bieden aan 
de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer 
hem ook de andere toe; en als iemand u voor het 
gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, 
geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal 
dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.” 
(Matthéüs 5:39-41). 

In het voorbeeld van Jezus zien we dat er maar één 
methode is die het kwaad in elke vorm overwint, 
en dat is goedheid. We moeten wraak overlaten 
aan de Heer (vgl. Romeinen 12:19-21). Dit kan 
heel moeilijk zijn voor het vlees; maar volgens 
de leer van Christus is er geen doeltreffender 
methode. Ware christelijke liefde omvat niet 
alleen liefde voor iemands naaste, maar ook 
voor vijanden en vervolgers. “U hebt gehoord 
dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben 
en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb 

uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe 
goed aan hen die u haten; en bid voor hen die 
u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen 
zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want 
Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede 
mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen. (Matthéüs 5:43-45). 

Jezus werd gelasterd, maar Hij lasterde nooit 
anderen. Hij werd geslagen, maar sloeg nooit 
terug. Hij werd gemarteld, maar Hij zocht geen 
wraak. Hij vergaf iedereen liefdevol (zie 1 Petrus 
2:22-23; Lukas 23:33-34). Zoals de liefde de 
drijfveer was voor elke handeling van Jezus, zo 
moet deze goddelijke liefde in het leven van elke 
christen worden gegrift. (Johannes 13:34). Liefde 
- liefde voor God en de mens - is het grootste 
gebod (Matthéüs 22:37-40). 

“Wie doordrongen is van de Geest van Christus 
verblijft in Christus. De slag die op hem wordt 
gericht valt op de Verlosser, die hem omgeeft met 
Zijn aanwezigheid. Wat tot hem komt, komt van 
Christus. Hij hoeft het kwaad niet te weerstaan, 
want Christus is zijn verdediging. Niets kan hem 
raken dan met toestemming van onze Heer, en 
‘alle dingen’ die worden toegelaten werken 
mee ten goede voor hen die God liefhebben 
(Romeinen 8:28).” –Thoughts from the Mount of 
Blessing, blz. 71.

6. Johannes de doper en de 
soldaten 

“Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat 
moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand 
lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw 
soldij. (Lukas 3:14). 

Waarom maakte Johannes geen bezwaar tegen 
militaire dienst, maar alleen tegen afpersing 
en valse beschuldiging? Zijn zending ging aan 
Christus vooraf en zijn prediking vond plaats 
voordat Christus Zijn leer over het ware karakter 
van het christendom presenteerde. Wat was de 
belangrijkste gedachte over het koninkrijk in de 
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tijd van Johannes? Zijn antwoord werd gegeven 
volgens zijn opvatting van het koninkrijk in het 
licht van het oude verbond. De overheid had nog 
steeds het recht om vergelding naar oog om oog 
en tand om tand te eisen. In de Bergrede en in 
andere instructies gaf Jezus meer licht. Begreep 
Johannes de Doper duidelijk het vreedzame 
karakter van het goddelijke koninkrijk, of geloofde 
hij dat Jezus met geweld de macht zou grijpen? 
„...Het koninkrijk dat Johannes vol vertrouwen had 
verwacht werd niet gevestigd. […] Er was geen 
wapengekletter,…” –Education, blz. 157. “Net als 
de discipelen van de Verlosser begreep Johannes 
de Doper de aard van Christus‘ koninkrijk niet. 
Hij verwachtte dat Jezus de troon van David zou 
innemen;…” –The Desire of Ages, blz. 215.

Ook Johannes begreep dat zijn leerstellingen 
ondergeschikt waren aan die van Jezus: “Wie van 
boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is 
uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de 
hemel komt, is boven allen. […] Want Hij Die God 
gezonden heeft, spreekt de woorden van God, 
want God geeft Hem de Geest zonder maat.” 
(Johannes 3:31, 34). 

7. ‘Geef aan de keizer wat van de 
keizer is’ 

Is het juist om belasting af te dragen aan 
een heidense overheid? “En zij stuurden hun 
discipelen naar Hem toe, met de Herodianen, 
en zeiden: Meester, wij weten dat U waarachtig 
bent en de weg van God in waarheid onderwijst 
en Zich door niemand laat beïnvloeden, want U 
ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons 
dan: Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer 
belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun 
boosaardigheid kende, zei: Huichelaars, waarom 
verzoekt u Mij? Toon Mij de belastingmunt. En 
zij brachten Hem een penning. En Hij zei tegen 
hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? 
Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij 
tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de 
keizer is, en aan God wat van God is.” (Matthéüs 
22:16-21). 

Blijkbaar waren de Joden verdeeld over de vraag 
of het juist was om belasting af te dragen aan de 
heidense overheid. Als Jezus zou antwoorden: 
‘het is juist’, zouden zij Hem voor een afvallige 
houden, een vriend van de Romeinse bezetting 
en niet van het volk. Voor sommigen kwam het 
betalen van belasting aan de Romeinse staat 
neer op onderwerping aan een heidens gezag. 
Zij meenden dat in zo‘n geval iemand die naar 

Gods beeld was geschapen het gezag van God 
zou verloochenen. Als Hij echter zou antwoorden: 
‘het is niet juist’, zou Hij onmiddellijk door Caesar 
worden beschuldigd en worden veroordeeld als 
een rebel. 
Volgens welke maatstaf maakt men onderscheid 
tussen Gods eigendom en dat van Caesar (de 
staat)? “Laat Mij een penning zien. Van wie is het 
beeld en opschrift? Zij antwoordden en zeiden: 
Van de keizer.” (Lukas 20:24). De munt droeg de 
afbeelding en de naam van Caesar, dus behoorde 
ze toe aan Caesar. Omdat het van hem kwam, 
behoorde het hem toe. Behoort de mens ook aan 
hem toe? Wij zijn geschapen naar Gods beeld, 
dus behoren wij God toe en moeten wij ons in 
zijn dienst stellen. In dit geval verwees Jezus 
alleen naar geld dat als belasting aan de staat 
moet worden gegeven. De Schrift zegt dat we 
ons moeten onderwerpen aan de autoriteiten en 
hen moeten respecteren. Nergens staat dat onze 
persoon aan Caesar toebehoort om wapens te 
dragen. 

Jezus maakt in deze gebeurtenis een duidelijk 
onderscheid tussen God en de staat:

•	 Er moet onderscheid worden gemaakt tussen 
goddelijke dingen (wat God heeft geschapen) 
en menselijke dingen (wat van de staat komt). 

•	 Onze verplichting om aan Caesar terug te 
geven wat van hem afkomstig is en aan God 
wat van hem afkomstig is, is gespecificeerd. 
Geld komt van Caesar (de staat); de mens 
komt van God en ontvangt de edele 
waardigheid een kind van God te zijn. 

•	 Er wordt benadrukt dat belastingen moeten 
worden betaald voor de diensten die ons 
worden verleend, maar ook dat we ons 
onvoorwaardelijk, met alles wat we hebben, 
moeten geven aan de Heer, onze Schepper 
en Verlosser.

8. Koop een zwaard

Welke ongewone wens uitte Jezus aan Zijn 
discipelen op een van de moeilijkste momenten 
van Zijn bediening? ‘Koop een zwaard’ was Zijn 
merkwaardige verzoek aan Zijn discipelen op de 
nacht dat Hij zou worden verraden. “En Hij zei 
tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken, toen 
Ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij 
zeiden: Aan niets. Hij zei dan tegen hen: Maar nu, 
laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo 
ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat 
die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen.” 
(Lukas 22:35-36). 
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Deze opmerking was precies het 
tegenovergestelde van wat Hij eerder had gezegd 
over het proviand dat benodigd zou zijn voor een 
zendingsreis: “Voorzie u niet van goud of zilver of 
koper geld in uw gordels, of van een reiszak voor 
onderweg of twee stel onderkleren of sandalen of 
een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard.” 
(Matthéüs 10:9-10). 

Maar nu moesten de discipelen zich voorzien van 
een zwaard, precies het tegenovergestelde van 
wat hen eerder was geleerd. Waarom? Wat wilde 
Jezus hiermee tot uitdrukking brengen? 

De katholieke bijbeluitleggers van de Jerusalem 
Bible – en met hen anderen – interpreteren Jezus’ 
verzoek als een geestelijk bevel. En aangezien 
Jezus hen onderbrak door te zeggen: ‘Het is 
genoeg’, toen Hem de twee zwaarden werden 
getoond, zou het zo opgevat kunnen worden. 
Volgens deze onderzoekers bedoelde Jezus 
een ‘geestelijk zwaard’, geen letterlijk zwaard. 
De discipelen begrepen Jezus niet en maakten 
een fout door twee letterlijke zwaarden aan te 
schaffen. Is dat waar? 

Het is opmerkelijk dat, zonder dat Jezus het 
verbood, de discipelen twee zwaarden of dolken, 
zoals Tertullianus ze noemt, bemachtigden in de 
dagen dat zij verbleven in de zaal waar het pascha 
werd gehouden. Maakte Hij een nog grotere fout 
dan voorheen door te zwijgen? Waarom stond 
Hij toe dat deze zwaarden of dolken werden 
meegenomen? Zou Jezus dat hebben toegestaan 
als Hij een ‘geestelijk zwaard’ had bedoeld? Zou 
Jezus dit niet gecorrigeerd hebben voordat ze de 
zwaarden gingen halen? Als zij een fout hadden 
gemaakt door Jezus verkeerd te begrijpen, was 
dat dan geen grotere fout dan het verkrijgen van 
een dolk? Waarom corrigeerde Jezus noch de 
gedachte, noch de daad? Waarom stond hij hen 

toe twee zwaarden te kopen en die mee te nemen 
als zij op weg gingen? Hoe verklaart men het 
verzoek en de toestemming om deze zwaarden 
op zo‘n speciaal moment bij zich te dragen? Je 
kunt niet simpelweg zeggen dat de discipelen het 
recht hadden om deze wapens te dragen, zoals 
sommigen ten onrechte hebben gedacht. Als dat 
het geval was, wat was dan de noodzaak om het 
bevel op het allerlaatste moment te geven? Het 
dragen van wapens zou dan ook eerder nodig zijn 
geweest voor de discipelen, toen zij alleen over 
de wegen liepen temidden van allerlei gevaren, 
als schapen temidden van de wolven. 

Er moest een andere reden zijn en in het evangelie 
van Lucas legde Jezus precies uit waar het om 
ging, want dit moest volgens de Schriften vervuld 
worden: “Want Ik zeg u dat dit wat geschreven 
staat, nog in Mij volbracht moet worden, namelijk: 
En Hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat 
er over Mij geschreven is, heeft immers een 
einddoel.” (Lukas 22:37; vgl. Jesája 53:12). Het 
woord ‘Want’, waarmee vers 37 begint, verklaart 
waarom Hij zei dat de discipelen een zwaard 
moesten kopen, want de Schriften moesten 
vervuld worden dat Hij tot de overtreders zou 
worden gerekend. 

Wat betekende het dus dat de discipelen 
die avond een wapen droegen? Het vers uit 
Markus 15:28 is betekenisvol “En Hij is onder 
de misdadigers gerekend.” Het laat zien dat 
het voldoende is om een zwaard, een dolk of 
simpelweg een mes – zoals het originele woord 
μάχαιρα (machaira) impliceert – bij je te dragen, 
om onder de misdadigers te worden gerekend. 
Als men absoluut moet vermijden een wapen, 
een dolk, een zwaard of alleen een mes te dragen, 
hoeveel te meer moet men dan goed nadenken 
voordat men zo‘n instrument gebruikt! 

27
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Maar Petrus begreep de profetische betekenis 
niet van Jezus’ verzoek. En welke serieuze 
terechtwijzing gaf Jezus hem? “Toen zei Jezus 
tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, 
want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door 
het zwaard omkomen.” (Matthéüs 26:52). 

Wat Jezus Petrus liet begrijpen, zegt Hij tegen 
iedereen. Dit gaat over een fundamenteel 
principe van het christelijk geloof betreffende 
het dragen en gebruiken van wapens: allen die 
naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard 
omkomen. 
Wat is de logische conclusie van deze gebeurtenis? 
De Heilige Schrift laat zien dat we hier te maken 
hebben met een eenmalige eis, een symbolisch 
gebaar, dat op zichzelf staat in het leven van 
Jezus, gepaard ging met onberispelijk gedrag en 
met het doel van profetische vervulling, want de 
Schriften moesten vervuld worden. Dat Jezus het 
dragen van wapens niet goedkeurde, zelfs niet 
voor persoonlijke verdediging, blijkt uit: 

•	 De scherpe terechtwijzing aan Petrus, die 
ook een vermaning inhield aan iedere andere 
christen geen wapen aan te raken; 

•	 Het antwoord dat Jezus enkele uren later aan 
Pilatus gaf: “Mijn Koninkrijk is niet van deze 
wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld 
was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, 
opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou 
worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van 
hier. (Johannes 18:36). 

“Na de uitstorting van de Heilige Geest gingen de 
discipelen, bekleed met de goddelijke mantel, op 
weg als getuigen, om het wonderbaarlijke verhaal 
van de kribbe en het kruis te vertellen. Het waren 
nederige mannen, maar ze gingen op weg met 
de waarheid. Na de dood van hun Heer waren 
zij een hulpeloos, teleurgesteld, ontmoedigd 
gezelschap – als schapen zonder herder; maar nu 
gaan zij uit als getuigen voor de waarheid, met 
geen andere wapens dan het woord en de Geest 
van God, om alle tegenstand te overwinnen.” –
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 
66-67.

9. Zal een volgeling van Jezus een 
wapen dragen? 

De Heilige Schriften bevestigen: 

1.	 De Heer vernietigt wapens en roeit ze uit met 
vuur: “Kom, zie de daden van de HEERE, 
Die verwoestingen op de aarde aanricht; 

Die de oorlogen doet ophouden tot aan 
het einde der aarde, de boog breekt en de 
speer in stukken slaat, de wagens met vuur 
verbrandt.” (Psalm 46:9-10).

2.	 De Heere bevrijdt van wapens: “Ik zal de 
strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en 
de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog 
zal weggenomen worden. Hij zal vrede 
verkondigen aan de heidenvolken. Zijn 
heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de 
rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.” 
(Zacharía 9:10). 

3.	 De christen transformeert wapens in werktuig 
en zal geen wapen in zijn hand nemen: “Hij 
zal oordelen tussen de heidenvolken en veel 
volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegscharen en hun speren 
tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een 
ander volk het zwaard opheffen. Oorlog 
voeren zullen zij niet meer leren.” (Jesája 2:4; 
zie ook Micha 4:3). 

4.	 De strijd van de christen is niet vleselijk. 
Daarom is zijn wapenrusting niet menselijk, 
maar goddelijk. “Bekleed u met de hele 
wapenrusting van God, opdat u stand 
kunt houden tegen de listige verleidingen 
van de duivel. Want wij hebben de strijd 
niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van dit 
tijdperk, tegen de geestelijke machten van 
het kwaad in de hemelse gewesten. Neem 
daarom de hele wapenrusting van God aan, 
opdat u weerstand kunt bieden op de dag 
van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, 
stand kunt houden.” (Éfeze 6:11-13). 

5.	 Een volgeling van Christus legt alle aardse 
wapens neer en trekt de wapenrusting van 
het licht aan: “De nacht is ver gevorderd en 
de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de 
werken van de duisternis afleggen en de 
wapens van het licht aandoen.” (Romeinen 
13:12). 

6.	 Een christen draagt geen militaire wapens: 
“De wapens van onze strijd zijn immers niet 
vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak 
van bolwerken.” (2 Korinthe 10:4).

Jezus is ons voorbeeld in alle dingen. Kunt u zich 
Jezus voorstellen met een militair aanvalswapen 
in Zijn hand? Denkt u dat Hij als mens met 
een zwaard, pistool of mitrailleur zou hebben 
rondgelopen? Zo niet, kunnen wij dit dan wel 
doen?
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Heb je ooit weleens aandacht besteed 
aan hoe je denkt? En bid je weleens om 
eventuele negatieve gedachten weg te 

denken? Onze emoties en onze gedachten staan 
in nauw verband met elkaar. En onze gedachten 
en woorden zijn eveneens aan elkaar gekoppeld. 
Is het niet zo dat wij mensen geneigd zijn onze 
beslissingen te laten leiden door de manier van 
denken of door hoe we ons voelen?  

Negatieve gedachten, maar ook negatieve 
woorden maken ons ziek – we ervaren stress en 
ook dat maakt ons ziek. In Psalmen 38:7 zien 
we een goed voorbeeld hiervan: “Ik ben krom 
geworden, ik ga zeer diep gebukt; de hele dag 
ga ik in het zwart gehuld.” Uit de Bijbel kunnen 
we meerdere voorbeelden zien van mensen die 
neerslachtig waren. Zo wilde de profeet Elia zelfs 
sterven (1 Koningen 19:4).  

Negatieve gedachten doen hoe dan ook vaak 
iets met ons lichaam.  Zodra wij denken slaan we 
daadwerkelijk gedachten en herinneringen op in 
ons brein en de gedachten in ons brein lijken op 
takken en op bomen. 

“Ons brein bestaat uit zenuwcellen of neurons 
die op bomen en struiken lijken. Bijzondere is 
dat positieve gedachten eruitzien als bomen 
met takken of bladeren. Negatieve gedachten 
zijn te zien als bomen met doornige takken. Alle 
informatie komt ons brein binnen via onze ogen, 
oren, neus, tong en huid. Positieve gedachten 
zullen via afgescheiden chemicaliën uitschieten 
tot een boom met takken en bladeren. Net als 
bij negatieve gedachten vindt er een afscheiding 
plaats, maar bij negatieve gedachten ontstaat 
er een probleem. Ons lichaam is ingesteld 
op positief en beschikt niet over chemicaliën 
voor negatieve emoties. Het brein zal daarom 
chemicaliën van een positieve emotie gebruiken 
die het dichtst staat bij de negatieve emotie die 
het moet maken. Maar aangezien het in feite 
niet om die gebruikte positieve emotie gaat (de 
emotie is bijvoorbeeld haat, maar de hoeveelheid 
chemicaliën voor liefde wordt hier gebruikt) zal 
het brein in haar poging om de juiste emotie te 

maken een teveel aan chemicaliën vrij zetten. 
Hierdoor raken de chemicaliën uit balans en 
schieten ze uit als doorns in plaats van bladeren. 
Iedere keer nu wanneer de persoon mijmert op 
een bepaalde negatieve gebeurtenis wordt de 
ontstane doornige boom groter en sterker, en 
scheiden de doorns giftige chemicaliën af (deze 
zijn het teveel aan chemicaliën) die het hart en 
het immuniteitssysteem negatief beïnvloeden. 
Het lichaam raakt in een staat van stress en dit 
veroorzaakt allerlei kwalen en ziekten.”1 We zien 
dit visuele beeld van een boom met takken bij 
positieve gedachten en een boom met allemaal 
doorns en giftigheid ook terug in Gods Woord. 
“Een blij hart bevordert de genezing, maar 
een neerslachtige geest doet de beenderen 
verdorren.” (Spreuken 17:22). Als we naar deze 
Bijbeltekst kijken en dat tot ons door laten 
dringen, is het zelfs zo dat een neerslachtige 
geest ons lichaam doet verdorren. De manier hoe 
we denken of ons voelen heeft dus ook invloed 
op ons fysieke lichaam. 

Als we ons nu ten diepste beseffen dat negatieve 
gedachten een giftige invloed hebben op ons 
lichaam, hoe zullen we dit dan proberen om te 
buigen? In Spreuken 29:11 lezen we dat als we 
wijs willen zijn, we onze geest in toom dienen te 
houden: “een dwaas laat heel zijn geest de vrije 
loop, maar een wijze houdt die in toom.” En niet 
alleen gedachten kunnen giftig zijn, ook woorden 
zijn een vorm van voeding van onze gedachten 
en onze emoties. Wat valt er niet te denken als 
we kwaadspreken over een ander of roddelen? 
Laten we echt altijd bedenken wat we zeggen 
en ook vooral hoe we iets zeggen. Beseffen we 
ons dat we met opmerkingen of reacties naar 
of over anderen kunnen zorgen voor negatieve 
gedachten in het hoofd van een ander? “Een man 
heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, 
en hoe goed is een woord op zijn tijd!” (Spreuken 
15:23). Bedenk dus altijd goed wat je zegt en hoe 
je iets zegt. Als we onze mond en tong kunnen 
beheersen, dan houden we onszelf ook weg van 
enige problemen. “Wie zijn mond en zijn tong 
bewaart zichzelf voor benauwdheden.” (Spreuken 
21:23).

Is genezing van negatieve 
gedachten mogelijk? 

Ja, absoluut! “We hoeven in beginsel maar vier 
dagen lang de negatieve gedachten te negeren. 
De dorens zullen beginnen te smelten. Na maar 
liefst 21 dagen zal de boom in ons brein vrij 
zijn van alle doornen die de negatieve emoties 

G  ods Woord leert ons dat 
we in staat zijn om onze 

gedachten en gedrag door 
studie en gebed te kunnen 
veranderen.

  GEZONDHEID | De invloed van onze gedachten op onze gestelijke en lichamelijke gezondheid

1 Gedachten nemen struikachtige gestalten aan in het brein | Wetenschap: Onderzoek (infonu.nl), geraadpleegd op 24-09-2022.
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dragen. Hoewel de herinnering aan een negatieve 
gebeurtenis blijft bestaan, gaat deze als er weer 
een gezonde boom aan gedachten is, niet meer 
gepaard met bijbehorende stekelige emoties.”2 
Maar ook de Bijbel leert ons in Spreuken 16:24 
dat “lieflijke woorden zijn als een honingraat, zoet 
voor de ziel, en genezing voor de beenderen.”

Gods Woord leert ons dat we in staat zijn om 
onze gedachten en gedrag door studie en gebed 
te kunnen veranderen. Wat denken we? Zouden 
de stappen tot berouw en vergeving van de 
ander niet de beste stappen zijn om de ontstane 
doornen uit ons brein te halen? 

Een aantal tips om genezen te worden van 
negatieve gedachten:

•	 Zorg ervoor dat je je in een omgeving bevindt, 
waar mensen zijn die positief denken. Denk 
daarbij aan het gezelschap onder goede 
vrienden, broeders en zusters, collega’s of 
goede kennissen. Wanneer je je bevindt in 
een omgeving waarin iedereen altijd klaagt, 
ga je vanzelf ook negatief denken en als 
gevolg daarvan ervaar je veel stress. 

•	 Zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt 
die je bemoedigen en helpen, die naar je 
luisteren. 

•	 Praat over je negatieve gedachten zodat 
anderen je kunnen helpen een andere kijk 
erop te krijgen.

•	 Wanneer je je in de natuur en rust bevindt, 
ontwikkel je ook positieve gedachten.

•	 Onthoud goed dat iedereen negatieve 
gedachten kan hebben.

•	 Dank God voor de goede dingen die Hij jou 
gaf. Dit versterkt je positieve gedachten.

•	 Wees je bewust van je eigen sterke en zwakke 
kanten. 

•	 Werk aan je zwakke punten en probeer om 
aan je eigen houding te werken. Zo kunnen 

angsten, boosheid en negativiteit worden 
overwonnen. Je krijgt hiermee een basis om 
anders te gaan denken.

Gods Woord laat ons op heel duidelijke wijze 
zien hoe we het beste onze gedachten kunnen 
bewaken. “Wees in geen ding bezorgd, maar laat 
uw verlangens in alles, door bidden en smeken, 
met dankzegging bekend worden bij God; en de 
vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal 
uw harten en uw gedachten bewaken in Christus 
Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat 
eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, 
al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige 
deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk 
dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord 
en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de 
vrede zal met u zijn.” (Filippensen 4:6-9).

Een aantal tips die we kunnen halen uit 
bovenstaande Bijbelteksten:

1.	 Neem de controle terug over je gedachten! 
Hoe? Door je verlangens in alles, door bidden 
en smeken bekend te maken bij God.

2.	 Laat je gedachten bewaken in Christus Jezus. 
3.	 Bedenk alles wat waar is, wat eerbaar is, wat 

rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk en wat 
welluidend is, en denk aan goede deugden. 

4.	 Breng in praktijk wat je hebt geleerd in 
positieve zin.

Conclusie
De invloed van negativiteit op ons leven is als 
het laten ontstaan van een ziekte, zowel in onze 
gedachten als in ons lijf. Maar wanneer we dicht bij 
de Heer leven zullen we verlossing gaan ervaren. 
“De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij 
verlost de verbrijzelden van geest.” (Psalm 34:19).
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RECEPTEN

Ingrediënten

250 gram speltbloem 
200 gram kokosbloesemsuiker 
2 tl bakpoeder 
100 gram gesmolten plantaardige boter  
1/4e tl zout 
citroenrasp van 1 citroen 
100ml sojayoghurt  
1 tl vanille extract 
300 gr schoongemaakte rabarber

Bereiding

1.	 Verwarm de oven voor op 160 graden.  
2.	 Bekleed een bakblik met bakpapier.  
3.	 Snijdt de rabarber in blokjes of reepjes en 

leg ze in een bak met kokosbloesemsuiker. 
Je gaart de rabarber als het ware door de 
suiker.  

4.	 Meng de kokosbloesemsuiker, speltblo-
em, bakpoeder, zout en citroenrasp in een 
beslagkom. Doe er de soja yoghurt en het 
vanille extract bij.  

5.	 Smelt de boter in een pannetje op niet al te 
hoog vuur en doe als het gesmolten is bij 
het beslag.  

6.	 Meng met een spatel alle ingrediënten door 
elkaar. 

7.	 Voeg de stukjes rabarber door het beslag. 
8.	 Doe de cake zo’n 55-60 minuten in de oven 

op 160 graden.  
9.	 Laat de cake eerst afkoelen voor je hem uit 

de vorm kan halen. 
10.	Deze cake kan je ook goed maken en in 

stukjes invriezen.

Door: Diana Beets-Huizer

Rabarber cake

RECEPTEN
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Ingrediënten

250 gram gesneden boerenkool 
1 citroen 
Knoflook naar smaak 
6 eetlepels olijfolie 
¼ tl fijn zeezout 
Naar wens geroosterde zonnebloempitten 
Violife feta 
Avocado 
Cherrytomaten 
Bruine linzen 
Cashewnoten (ongebrand en ongezouten) 
Sojamelk 
gistvlokken

Boerenkool salade 
Bereiding

1.	 Hak de boerenkool nog iets fijner en doe 
in een kom. Pers de citroen erboven uit 
en rasp knoflook erover roverheen. Schep 
de boerenkool om met nog vier eetlepels 
olie en het zout. Door de citroen gaart de 
boerenkool. Je moet dus goed husselen.  

2.	 Zet de kom met boerenkool voor minimaal 
30 minuten weg. De boerenkool heeft de tijd 
nodig om goed te garen. 

3.	 Kook een kopje bruine linzen in een beetje 
bouillon. 

4.	 Snijd de cherrytomaten, Violife feta en de 
avocado in stukjes. 

5.	 Rooster intussen de zonnebloempitten in 
enkele minuten lichtbruin in een droge 
antiaanbakpan. Laat ze iets afkoelen.  

6.	 Maak de cashewsaus: doe in een blender/
keukenmachine de rauwe ongezouten 
cashewnoten. Als het verpulverd is tot 
poeder doe je er een beetje sojamelk bij 
en gistvlokken en zout naar smaak. Laat het 
worden tot een sausdikte naar smaak. Lekker 
om over de salade heen te gieten.
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Wil je meer over de waarheid weten?

Wil je op de hoogte blijven van onze 
ACTIVITEITEN?

Volg ons op onze sociale-media kanalen

ZDA REFORMATIE
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Gemeente van Zevende Dags Adventisten Refor-
matiebeweging, Nederlandse veld

Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom
Nederland 

Tel. 0313-416222
E-mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org
Internet: www. ZDAreformatie.org

Kopij: Kopij en tips zijn welkom. De redactie be-
houdt zich echter het recht voor om bepaalde 
kopij te weigeren, artikels in te korten of te wijzi-
gen. Hierbij zal echter de grootst mogelijk zorg in 
acht genomen worden, opdat de essentie en de 
inhoud niet geschaad wordt. 

Kopij kan worden gestuurd naar Rehoboth@ZDA-
reformatie.org.

Abonnement: In de loop van november is er een 
bestelformulier beschikbaar waarop u kunt aan-
geven dat u het komende jaar de Sabbatwachter 
(in gedrukte vorm) als abonnement wilt 
ontvangen. Een jaarabonnement van twee num-
mers kost €9,50  (2023). 

U ontvangt dan een factuur. Indien u geen gebruik 
heeft kunnen maken van het bestelformulier, kunt 
u het abonnementsgeld overmaken naar: 

NL 08 INGB 0000 54 43 37
t.n.v. ‘Gemeente van Zevende Dags Adventisten 
Ref. Ned’ 
o.v.v. ’abonnement Sabbatwachter’

De Sabbatwachter kan echter ook (los) per num-
mer worden besteld of digitaal in PDF-formaat 
worden gedownload vanaf de website: www.
ZDAreformatie.org.

Overname van artikelen met bronvermelding is 
toegestaan.
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“Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend 
vrede geven op allerlei wijze.” 

2 THESSALONICENZEN 3:16
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