Zo'n liefde is absoluut onnavolgbaar! God was voor dit offer bereid-
willig aangezien Hij wil, dat er geen mens verloren gaat, maar datalle
mensen tot erkenning van de waarheid komen en dat ze esuwig
leven na hun aardse dood kunnen krijgen: “Want alzo lief heeft God
dewereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder; die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe [Johannes 3:16]

In Zijn liefde roept God alle mensen toe: “Zo waar Ik leef, luidt het
woord van de Here Here, [k heb geen behagen in de dood van de god-
deloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn
weg en leeft” [Ezechiél 33:11]

God wil ons vergeven en daarmee hoop op een eeuwig leven na de
dood geven. Hij wil echter ool, dat wij voortaan weer in harmonie
met Hem leven. Daarom roept God ons op: “Komt dan tot berouw en
belering, opdat uw zonden uvitgedelgd worden.” [Handelingen 3:19]
God wil, dat wij door het geloof in Jezus Christus nieuwe mensen
worden en daardoor ophouden te zondigen.
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Een vervult leven vol van hoop en inhoud

God wil ook jou tot een ommekeer bewegen. Jouw korte aardse
bestaan is ‘genadetijd; die God je schenkt, om Hem te zoeken en je
door Hem op heteeuwige leven te laten voorbereiden. Dat is de ware
zin van je leven! Daarom nodigt God jou vandaag heel persoonlijlc uit:
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
neemt Mijn juk op u en leert van Mij, ..., engij zultrust vinden voor uw
zielen” [Matthedis 11:28-30]

In Jeremia 29:13 heeft God beloofd: “Dan zult gij Mij zoeken en
vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw gehele hart. Dan zal Ik
Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren."

Deze ervaring hebben miljoenen christenen tot op heden gemaakt.
Zij vonden hoop, troost en een nieuw levensperspectief door het
geloofin Jezus Christus. Echt geluk, echte levenszin en innerlijke rust
kunnen wij alleen bij Hem vinden, die zegt: “Ik ben de weg en de
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij"
[Johannes 14:6]

Voor welle weg ga jij kiezen? Zal jouw levensweg verder gaan zonder
God of ga jij de uinodiging van Jezus opvolgen? De beslissing ligt bij
jou.

Met de tekenen van de tijd, zoals bijvoorbeeld oorlogen, milieurampen
en maatschappelijke achteruitgang, etc. wil God ook jou bewust maken
dat de tijd van deze wereld ten einde loopt en dat vandaag in de hemel
het oordeel van God plaatsvindt [vgl. Openbaring 14; Mattheiis 24]

Jezus Christus zal op deze wereld terugkomen om aan het lijden een

einde te maken en aan ieder mens zijn beloning te geven: Diegene, die |

God afwijzen, zullen vanwege hun ongeloof en hun zonden de eeuwige
dood ondergaan. Zij zullen zijn ‘als waren zij niet geweest. De gelovigen
daarentegen zullen het eeuwige leven verlaijgen en voor alle eeuwig-
heid in het opnieuw herstelde paradijs van God leven. Aan de gelovigen
heeft God beloofd: “Want zie, Il schep een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden" [Jesaja 65:17)

God wil het paradijs weer herstellen. Ziekte, pijn en dood zal daar niet
meer zijn. De droom van eeuwig leven in het paradijs zal zich voor hen
vervullen, die God aangenomen hebben en Zijn geboden gehoorzaamd
hebben met de hulp van Jezus Christus.

Zal jiij erbij zijn? [k hoop het.

Graag wil il (meer) weten aver mijn verlossing door Jezus Christus, de
Bijbel, het christendom of het einde van mijn leven. Daarom ontvang ik
graag geheel vrijblijvend:
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» Waartoe leven wij?
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voor ons bestaan?

» Wat is jouw levensdoel?
» Waar kunnen wij een antwoord

vinden?



De vraag naar de oorsprong van het leven

Vele mensen geloven in de evolutietheorie, die leert, dat het leven door
‘toeval’ in de loop van miljoenen jaren van cel tot zoogdier zich heeft
‘doorontwildceld’ en dat de mens van de apen afstamt. Aangezien de
evolutietheorie op scholen en universiteiten wordt geleerd, denken
velen, dat zij een bewezen feit is. In werkelijkheid is zij alleen maar een
theorie, een ‘hypothese’

In de ‘Van Dale’ lezen we onder hypothese: “aangenomen veronderstel-
ling" Feit is, dat van de evolutietheorie tot op de dag van vandaag het
bewijs ontbreekt. Zij weerspreelt zelfs biologische basisprincipes.

Charles Darwin, één van de grondleggers van de evolutietheorie, uitte
zelf terdege twijfel over deze leer: “Te veronderstellen dat het oog door
natuurlijke selectie gevormd kan zijn, lijlt, ik geef het toe, absurd in de
hoogste graad” “De geologie onthult niets van een geleidelijlke organi-
sche keten. Dit is wellicht het duidelijliste en meest serieuze bezwaar
dat tegen de theorie kan worden ingebracht” [Charles Darwin, The
Origin of Species, p. 167, 293]

Aangezien de evolutietheorie vol met hiaten en tegenstrijdigheden zit
en biologische basisprincipes tegenspreelt, distantiéren zich vandaag
de dag steeds meer wetenschappers daarvan. Wist je dat? Wat, als er
zelfs geen evolutie bestaat?

De Schepper openbaart zich in de natuur
“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht
en Goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn
werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging
hebben.” [Romeinen 1:20]

In tegenstelling tot de evolutietheorie beschrijft de Bijbel, dat de natuur,
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haar wetmatigheid en hetwonder van het leven op zich, een bewijs van
Gods bestaan is. Elk mens, ook jij, wordt dagelijks met dit bewijs gecon-
fronteerd.

Vele beroemde wetenschappers, zoals bijvoorbeeld Albert Einstein,
kwamen tot het geloof in God, omdat ze beseften, dat de complexe
ordeningen en wetmatigheden van de natuur nooit door toeval
ontstaan konden zijn, maar dat het van een bovenmachtige intelligentie
getuigt.

God bereidde in Zijn liefde ook een perfecte levensruimte: onze aarde!

Hij gaf ons alles wat wij voor het leven nodig hebben: lucht, water, zon,
voedsel en een heerlijke natuur. Wanneer wij dit erlennen, wordt het
voor ons ook begrijpelijic waarom de Psalmist schrijft: “Ik loof U, omdat
ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn Uw werken; mijn
ziel weet dat zeer wel” [Psalm 139:14]

Wanneer wij erleennen, dat wij alles wat wij hebben aan God te danken
hebben, beseffen wij ool waarom de Bijbel ons oproept God te aanbid-
den en Hem onze dank te brengen: "Vreest God en geeft Hem eer; want
de ure van Zijn cordeel is gekomen, en aanbidt Hem, Die de hemel ende
aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” [Openbaringen

14:7]

De Bijbel beantwoort ons echter niet alleen de vraag naar onze oor-
sprong, ze beschrijft ook, welk plan God met de mensheid voorheeften
wat na de dood plaats vindt.

De gevolgen van de scheiding met God
Toen God de aarde en de mens geschapen had, was alles zeer goed!
[Genesis 1:31] In deze perfecte schepping het oorspronkelijke paradijs,
waarin er een volledige harmonie en liefde tussen het levende wezen
en God bestond, zette God de mensen, met het doel, deze in overeen-
stemming met Hem te beheren.

Echter de mens wilde liever ‘autonoom’ zijn, hij wilde zelf ‘god’ zijn en
zette zich tegen Hem en Zijn geboden af. Dit wordt ons aan de hand van
het eerste mensenpaar, Adam en Eva, geillustreerd. Zij lieten zich door
twijfel aan Gods liefde tot ongehoorzaamheid verleiden.

Hierdoor ontstond de zonde. Door hun ongehoorzaamheid hebben zij
de hun toevertrouwde schepping toegeéigend en onder de vioek van
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de zonde en van de dood gebracht. Het kwam tot de eerste broeder-
moord. Het slechte in de wereld nam steeds meer toe.

In deze toestand kon God de mensen geen eeuwig leven meer toestaan.
De mens werd voortaan sterfelijk, want "het loon, dat de zonde geeft, is
de dood.” [Romeinen 6:23] Onder dit doodsvonnis van God vallen tot
aan de dagvan vandaag alle mensen.

Wij allen zijn in Gods ogen zondaren en daardoor sterfelijk. “Daarom,
gelijl door één mens de zonde de wereld is binnengelcomen en door de
zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat
allen gezondigd hebben.” [Romeinen 5:12]
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Zonde inde 21e eeuw
Wat is zonde? Om een harmonieus en liefdevolle gemeenschap
tussen mensen en God en Zijn schepping te waarborgen, gaf God de
mensen de tien geboden. Het overtreden van deze geboden karakte-
riseert de Bijbel als zonde: “leder; die de zonde doet, doet ook de wet-
teloosheid, en de zonde is wetteloosheid.” [1 Johannes 3:4]

Hoe vaak heb jij al in daden, woorden of gedachten zonden begaan,
gelogen, bedrogen of één van de andere geboden overtreden? Hoe
eerlijker jij jezelf onderzoekt, des te meer zal ook jij moeten toegeven:
“Ik heb al vaak gezondigd” Dat is de werkelijke toestand van ons
allemaal, die wij voor God moeten bekennen.

Precies deze toestand is ook de oorzaak voor het veelvuldig leed en
slechte in onze huidige wereld.

De moderne mens meent, in zijn geloof in de eigen bekwaambheid en
moderme technologie, zich zonder God en Zijn geboden te kunnen
redden. Het gevolg daarvan is, dat geweld van allerlei aard, bedrog,
scheiding en milieuvernietiging nu dagelijks aan de orde is.

De mens, die eens voor de gemeenschap met God geschapen werd,
vervalt zonder God steeds meer in zinloosheid en innerlijle leegte. In
plaats van de planeet op Gods manier te beheren, Hem en zijn
naasten lief te hebben, heeft de mens het vandaag bijna geheel
bewerlstelligd, de natuur en zichzelf te gronde te richten: “Want de
aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben
overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbrolen.
Daarom verslindt een vioelk de aarde en moeten haar bewoners
boeten” [Jesaja 24:5,6]
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De grootste reddingsoperatie van de wereld

In Zijn liefde tot ons mensen laat God ons in deze situatie toch niet
alleen. Om de mensheid weer met Zich te verzoenen, zond God Zijn
zoon Jezus Christus.
Jezus kwam, om de mensen de liefde van de hemelse Vader te open-
baren, ja, Hij was zelfs bereid, voor onze zonden een vreselijlc dood
aan het kruis van Golgotha te verdragen - een dood, die wij eigenlijk
verdiend hebben.

De Schepper gaf zichzelf, in de gestalte van [ezus Christus, voor Zijn
schepping!



