Rijk zonder het
te weten!

In een verlaten, onvruchtbaar
gebied in de staat Texas van de
Verenigde Staten leefde een arme
man. Hij woonde in een bouw-
vallig huis en had torenhoge
schulden. Op een dag,
s. toen hij het niet meer zag
24T zitten, kwamen er twee
; heren naar hem toe. Zij
‘ vroegen hem of ze enige proef-
boringen op zijn terrein mochten
doen, omdat ze vermoedden dat er olie zat.
Inderdaad werd een groot olieveld gevonden. Zo
werd de man, die in grote financiéle nood verkeerde,
in één klap steenrijk. Deze gigantische rijkdom aan
olie was reeds voor de vondst in zijn bezit geweest —
hij wist het alleen niet.

Wat zou u zeggen wanneer ook u thuis
een verborgen schat kon ontdekken?
Er zijn al veel mensen geweest die op deze
manier het geluk vonden, en vandaag...
bent u aan de beurt!

Er bestaat een schat die geen inbreker zal
stelen en waarvoor u geen belasting hoeft te
betalen. Het is geestelijke rijkdom die u
gelukkig kan maken. Deze schat is de
Heilige Schrift: de Bijbel. Dit geschenk van
God geeft ons innerlijke vrede, troost, moed en hoop — al
datgene waar het ons nogal eens aan ontbreekt.
> ‘Wees niet bang!’ kunnen wij er 360 maal in lezen.

> Hij bevat ca. 31.000 beloften en geeft ons antwoord op alle
vragen die ons dagelijks bezighouden.




> Hij geeft ons informatie over verleden, ¢
heden en toekomst. Hierdoor krijgt Gods

plan met de mensen voor ons een hele nieuwe gsl

dimensie.

Ontdek in dit thema de oorsprong
en het doel van het ‘boek der N\

boeken’.

Wist u dat de Bijbel...

... Gods Woord, de ‘Heilige Schrift’, het ‘Boek der boeken’, de
‘prief van God’, en het ‘heilige Boek’ wordt genoemd?

... ‘bibliotheek’ oftewel ‘verzameling van boeken’ betekent?

...in twee delen is gesplitst, namelijk het Oude en het Nieuwe
Testament? Deze zijn op hun beurt weer in aparte boeken,

hoofdstukken en verzen onderverdeeld.

. uit 66 boeken
bestaat? Daarvan
zijn er 39 in het
oude en 27 in het
Nieuwe Testa-
ment te vinden.

. werd geschre-
ven in een periode
van 1.600 jaar
(van 1.500 voor
Chr. tot 100 na
Chr.)?

... door mensen
uit verschillende
maatschappelijke
milieus is ge-
schreven, en dat
zich hieronder ko-
ningen, gene-
raals, politici,

artsen, herders en
vissers bevonden?

... oorspronkelijk in
drie talen werd op-
getekend, namelijk
Hebreeuws, Ara-
mees en Grieks?

In dit boek
maakt God ons dui-
delijk wat Hij wil.
In Amos 3:7 (boek
van de profeet
Amos, hoofdstuk 3,
vers 7) kunnen we
lezen: “De Heer
HEER doet geen
ding, of Hij open-
baart zijn raad aan
zijn knechten, de
profeten.”



v geeft ons advies over problemen op het gebied van
huwelijk, familie, opvoeding, gezondheid, werk, vriendschap,
ete. “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn
pad.” Psalm 119:105

=" helpt ons bij het ontwikkelen
van ons karakter. “Elk door God in-
gegeven schriftwoord is ook nuttig om
te onderrichten, te weerleggen, te verbe-
teren en op te voeden in de gerechtig-
heid.” 2 Timoteiis 3:16
N\, “ bemoedigt ons wanneer we het
P moeilijk hebben. “Al wat namelijk te-
voren geschreven is, werd tot ons onder-
richt geschreven, opdat wij in de weg
van volharding en van de vertroosting
van de schriften de hoop zouden vast-
houden.” Romeinen 15:4

w levert nieuwe energie en geluk. “Zo vaak Uw woorden
gevonden werden, at ik ze op, Uw woord was mij tot vreugde
en blijdschap van mijn hart.” Jeremia 15:16

w biedt ons houvast en vrede in een wereld van onzeker-
heid en verwarring (1 Korintiérs 14:33).

" laat ons de weg naar het eeuwige leven zien. “Dit nu
is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige
God, en Jezus Christus, die U hebt gezonden.” Johannes 17:3

Dit en nog veel meer biedt God ons aan in Zijn Woord: de
Bijbel.

Symbolen

De Bijbel wordt vergeleken met de meest alledaagse dingen:

— een lamp die de levensweg verlicht, en die ons inzicht in
verleden, heden en toekomst geeft (2 Petrus
1:19)

— vuur, dat warmte geeft en ons leven reinigt
(Jeremia 23: 29)

— een hamer, die ons vormt op Gods aambeeld
(Jeremia 23:29)




— een spiegel, die onze fouten laat zien (Jakobus 1:23) I‘ _/ 7

— goud, dat onze kennis verrijkt (Psalm 19:11) ;,. /. f

— een zwaard, dat dient om ons tegen misvattingen }
te verdedigen (Efeziérs 6:17); de twee snijvlakken
doen ons aan het Oude en Nieuwe Testament Y
denken (Hebreeén 4:12) ——

— brood, dat geestelijke honger stilt (Matteiis 4:4)

— water, dat de ziel verfrist (Jesaja 55:10)

— honing, die het leven aangenamer maakt (Psalm
119:103)

— melk, zo noodzakelijk voor de eerste groei (1 Petrus
2:2)

— zaad, dat in ons moet ontkiemen om vrucht te kunnen
dragen (Lucas 8:11)

Wanneer wij de diepe betekenis van bovenstaande ver-

gelijkingen ervaren, zal de Bijbel een nieuwe dimensie aan

ons dagelijks leven geven.

‘_'u:.

Vijf sleutels voor de Bijbel

De volgende principes helpen ons de Bijbel beter te begrijpen:
©® Onderzoek hem elke dag. De apostel
Paulus neemt de inwoners van Beréa als
voorbeeld: “En dezen onderscheidden zich
gunstig van die te Tessalonica, daar zij het
woord met alle bereidwilligheid aanna-
men en dagelijks de Schriften nagingen.”
Handelingen 17:11

A a —



Van God of gewoon van de mens?

De evangelist Paulus schrijft dat de Bijbel geen gewoon
boek is, maar door God is geinspireerd; zie 2 Timoteiis 3:16
(tweede brief aan Timoteiis, hoofdstuk 3, vers 16).

In de tweede brief van Petrus lezen we: “Want nooit is
profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de
heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege
gesproken.” (2 Petrus 1:21) God heeft profeten aangewezen:
“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had in de profeten...” Hebreeén 1:1

Wat betekent ‘inspireren’?

& Een chef dikteert zijn sekretaresse een brief. Wie is dan de
schrijver, de chef of de sekretaresse?

s Op dezelfde manier waren ook de profeten sekretarissen of
medewerkers van God. Zij schreven op wat God hen opdroeg.
In Jeremia 1:9 lezen we: “Toen
strekte de HEER zijn hand uit en
roerde mijn mond aan, en de §
HEER zei tegen mij: Zie, Ik
leg mijn woorden in uw
mond.” Het grootste deel
van de Bijbel is echter
niet letterlijk door God
gedicteerd. Meestal
schreven de auteurs in
eigen woorden op wat
God hen had geopen-
baard — overigens wel
zonder daarbij de waar-
heid geweld aan te doen.

Wat bewijst dat de Bijbel
geinspireerd is?

v/ De harmonie van zijn boodschap, hoewel deze in een
periode van 1.600 jaar en door 40 verschillende schrijvers
is vastgelegd.



v/ Zijn historische betrouwbaarheid wordt door de ar-
cheologie bevestigd. Talrijke vondsten in het Nabije Oosten
bewijzen onweerlegbaar dat de verslaggeving van de Bijbel
accuraat is. Steden als Laquis, Hazor, Megiddo, Ninevé en
vele andere, waarvan werd betwijfeld of ze ooit
hebben bestaan, zijn nu door opgravingen
blootgelegd.

v De letterlijke vervulling van zijn
buitengewone voorspellingen over...
= steden, volken, naties en koninkrijken

= wereld- en kerkgeschiedenis
= mensen die in die tijd nog niet eens waren

geboren f B
= bepaalde gebeurtenissen, met het precieze  Rejis van koning
tijdstip waarop ze zouden plaats vinden Sargon I, Assyrié

: : > 721-705 v. Chr.
= ontdekkingen van onze tijd

v Zijn boodschap is uniek: zijn oplossing voor menselijke
problemen is wezenlijk anders dan die van andere religies.

v Het veranderde het leven van miljoenen mensen, die
in de Bijbel de dringende oproep van God aan de mensheid
hebben ontdekt.

Wie staat centraal in de Bijbel?

staan ca. 330
profetieén over
de verwachtte
Messias, waar-
van de exakte ver-
vulling door het
Nieuwe Testa-
ment wordt beves-
tigd (Lucas 24:27).

Het gaat om Jezus
Christus:

Hij wordt in de Bij-
bel met ca. 200 ver-
schillende namen
aangeduid (zie o.a.
Jesaja 9:5). In het
Oude Testament

De Bijbel...

w geeft antwoord op onze levensvragen: Waarom leven
we? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe?



® Wees bereid volgens Gods wil te
leven. “Indien iemand diens (=Gods) wil
doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij
van God komt, dan of Ik wit Mijzelf
spreek.” Johannes 7:17

® Laat de Bijbel zichzelf verklaren;
bestudeer hem daarom per thema.
“En Hij zei tegen hem: Wat staat in de wet
geschreven? Hoe leest u?” Lucas 10:26 “Jezus
zei tegen hem: Er staat ook geschreven...”
Matteiis 4:7

O Laatu door bijbelkenners informe-
ren. “En wat u van mij gehoord hebt onder
vele getuigen, vertrouw dat toe aan ver-
trouwde mensen, die bekwaam zullen zijn
om ook anderen te onderrichten.” 2 Timoteiis
2:2 (z.0. Matteiis 28:20)

® Vraag v66r de studie God om
inzicht. “Indien echter iemand van u in
wijsheid te kort schiet, dan moet hij God
daarom bidden, die aan allen geeft, een-
voudigweg en zonder verwijt; en zij zal
hem gegeven worden.” Jacobus 1:5

= De Bijbel is niet zomaar een boek, maar het ‘Boek der
boeken’, — een heel speciale brief van onze hemelse Vader.
Dit boek laat ons de zin van het bestaan zien, en geeft ons
moed en kracht om door te gaan. Het biedt ons een ge-
lukkig, eeuwigdurend leven aan!

@ Stelt u zich eens voor dat u een zoon heeft die in het buitenland
gaat wonen. Na een tijdje schrijft u hem een brief, waarin u zegt
dat u van hem houdt en hem erg mist. Verder geeft u hem een
paar adviezen en bemoedigt hem, omdat u weet dat hij het
moeilijk heeft. Uw brief wordt echter nooit beantwoord. Omdat u
zich zorgen over hem maakt, besluit u hem op te zoeken. Bij hem
thuis stelt u geschokt vast dat uw zoon de
brief niet eens heeft opengemaakt. Wanneer @
u vraagt waarom hij uw berichtje niet heeft \
gelezen, antwoordt hij onverschillig: ‘O, ik w\
had er geen tijd voor.” Hoe zou u zich op zo'n AMM
moment voelen? n



= Kunnen wij met onze hemelse Vader zo ondankbaar om-
gaan? Ook Hij heeft ons een brief geschreven, waarin Hij
ons raad geeft — een blijk van Zijn oneindige goedheid en
liefde. Niets is mooier dan de inhoud ervan te leren kennen
en er wat van op te steken. Als we dat doen, maken we
namelijk kennis met onze Schepper, zodat een persoonlijke
band met onze vriend en Redder Jezus Christus kan
ontstaan. Daarom is dit heilige Boek van onschatbare
waarde.

Jezus Christus zei eens: “U onder-
zoekt de Schriften, want u
B meent daarin eeuwig leven te
(@ hcbben, en deze zijn het, die
ggas) van Mij getuigen.” (Johannes
=@/ 5:39) In het boek Openbaring
——/ wordtons de volgende aansporing
¥ gegeven: “Zalig hij die voorleest, en
z1j, die horen de woorden van deze profetie, en bewa-
ren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tiyd is nabij.”
(Openbaring 1:3) Wanneer we daaraan gehoor geven, zal Gods
levende Woord ervoor zorgen dat elke dag van ons leven
méér waarde heeft.

Kent u de geschiedenis van ‘de vervioekte stad'? Hebt u al eens
van de persoon gehoord wiens biografie reeds voor zijn geboorte
werd geschreven? Vindt u het ook interessant wat de Bijbel reeds
duizenden jaren geleden berichtte over diverse wetenschap-
pelijke feiten? Vraag dan het volgende thema aan: Kunnen we
iets over de toekomst te weten komen?

Kontaktadres: grﬁb
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